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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: 
TRT Engellilerin Yanında | 0 
Olmaya Devam Edecek 


Ülkemizde 10 milyona yakın engelli vatandaşımız var. Bu insanların kimi doğuştan, kimi kaza sonucu engelli durumuna düşmüş, kimileri ise vatan savunmasında organlarını kaybetmiş. Bir kamu yayıncısı olarak TRT'nin engelli insanlarımıza duyarsız kalması beklenemez. 


İlhami Kılınçkaya 1 İ, Altına Giden Yol 


Bir hayali gerçekleştirmek için kendisi gibi antrenör kardeşi Yusuf Kılınçkaya ile yola koyulan İlhami Kılınçkaya, son yıllarda üst 


üste gelen başarıların ardından zorlu mücadelesinden galip ayrılmanın i gururunu yaşıyor. 
IF i Beytullah Eroğlu 


0 Madalya Türkiye'ye Gelecek 


Beytullah Eroğlu'nu kamp yaptığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde ziyaret ediyoruz. Onunla konuşurken dünya şampiyonu olacağına olan inancını görüyoruz gözlerinden. 


Yasin Tokdoğan 
Medyada 

Daha Fazla “ 
Yer Bulmalıyız 


Spora ailemden habersiz başladım. Bir hafta sonu çantamı 

alıp evden çıktım. 


GİDEN YOL 
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Metin Şahin: 
Tokyo'da Madalya 
Şansımız Yüksek 


Para-Tekvando 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında ilk 

defa yer alacak. Dünyada söz sahibi olduğu bu branşta Türkiye'nin en az üç madalya alacağı kesin gözüyle bakılıyor. 


Masa Tenisi 
Tarihine Yolculuk 
Masa tenisinin kaynağı kesin olarak 


bilinmemektedir. Bu sporun salon tenisi adıyla 1880'li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordu subayları tarafından oynandığı bilinmektedir. 


â ? Başarıya Ne 
Engel Olabilir 


Kavaklıderem Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği Kavaklıdere Söyleşileri'nin konuğu Dünya ve Paralimpik Oyunlar 


Şampiyonu Milli Okçu Gizem Girişmen'di. 


daha fazlası... 


(04 Gem Çınar Meksika'da Altın Günleri 
09 Engelleri Aşmak Konferansı 


Ebru Akıcı 
Başkasının o “* 
Gölgesi Olmamak 


Çaresizdim, çaresiz bırakılan binlerce kadın gibi. Ama ben bedenimi kullanacak, kendimi vurarak bedenimle ders verecektim. 


17 Gizem Girişmen Sporda Adil Rekabet 


76 Prof. Dr. Nevin Ergun Kadın Engelli Olmak 


yi 


Mehmet Kazan Ka 
Doğuştan Golfçü 


Golfü ben tercih etmedim golf beni tercih etti. Fiziksel yapım itibariyle golfçü duruş sistemi bende engelliliğimden dolayı mevcut. Ekstra bir çaba sarf etmiyorum. 


25 Türki Cumhuriyetler Özel Sporcular 
Spor Oyunları Başlıyor 


24, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ata Öztürk GÖZ KAÇIRMA lardan MUSABAKA TAKİBİ ne 
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7 Doç. Dr. Hakan Kolayiş Hedef 
Belirlemenin Önemi 


/,5 Ayhan Aktaş Meyve Veren Ağaçlar 


54 Esra İnce Özer Medyanın Dili ve Engelli 
Bireyler: Ya Mağdur Ya Kahraman 


56 Gelin Topu Potaya Birlikte Atalım 


6 A Doping Hakkında Ne Kadar Bilgi 
Sahibisiniz Gelin Test Edelim 


Herkes Spor Yapabilir 


Bizler sporun gücüne inanan bir ekibiz. Bizler 

bir ülkenin zenginliğinde sportif başarıların vazgeçilemez bir değer olduğuna inanıyoruz. 
Sporda sıradanlığa karşı farklılığı, tek renkliliğe karşı çok renkliliği desteklemek ve sadece engellileri değil, toplumdaki her bireyi daha iyisini başarmak üzere cesaretlendirmek için çalışıyoruz. 


Bizlerin çok iyi bildiği ama ülkemizdeki milyonlarca insanın habersiz olduğu üzere, 


sporcularımız da üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirip tüm branşlarda sayısız madalya ve şampiyonluklar kazanıyorlar. Ancak ne medyada ne de genel kamuoyunda hak ettikleri ilgiyi görüyorlar. 

Türkiye'nin ilk ve tek engelli sporları platformu Limitsiz Spor olarak bu 

döngüyü kırmak istedik. Bu amaçla kamu, spor ve iş dünyasındaki yöneticileri, sporcuları, spor profesyonellerini, sponsor ve iş insanlarını, spor medyası çalışan ve yöneticilerini, kısacası sporun tüm taraflarını bir çatı altında buluşturarak seslerini daha gür duyurabilecekleri bir organizasyon hayal ettik. 


İşte “Limitsiz Spor-Büyük Buluşma” gecesi bu hayalden yola çıkarak gerçekleşti. 
Bu sadece ilham veren bir spor gecesi değil, aynı zamanda engelli sporlarının tüm taraflarını bir araya getiren Türkiye'nin ilk ve en büyük profesyonel buluşması olacak. 


Sporun, herkes için ama en çok engelliler için evlere sıkışıp kalmış hayatlardan dışarıya açılan bir kapı olduğunu biliyoruz. Bu geceyle aynı zamanda, 2018 yılı boyunca daha fazla sayıda engelliyi sporla buluşturacak yeni bir kampanyanın da başlangıç adımını atmış olacağız. 


#HerkesSpor Yapabilir 


Bu nedenle Limitsiz Spor Büyük Buluşma gecesinin ana temasını “Herkes Spor 
Yapabilir ” olarak belirledik. “Herkes Spor Yapabilir” teması aynı zamanda 2018 
yılı boyunca çeşitli etkinliklerle büyüteceğimiz toplumsal bir kampanyanın da taşıyıcılığını yapacak ana mesaj olacak. 


Amacımız, bütün zorlu şartlara rağmen uluslararası ölçekte başarı ve değer yaratan Engelli Sporları alanında sporcularımızı ve spora destek veren tüm tarafları aynı çatı altında buluşturarak engelli sporlarına bir aşama daha kazandırmak ve toplumsal farkındalığı sürekli kılarak engelli bireylerin spora erişimini kolaylaştırmak... 


Gecenin bizim çok önemsediğimiz hedeflerinden biri de sporcularımızı adil, saygın ve arzulanan ödüllerle ödüllendirmek. Büyük Buluşma toplantısı, oluşturulacak büyük bir jüri tarafından belirlenerek 2018'in son ayında dağıtılması planlanan Limitsiz Spor Ödülleri için de bir ilk adım olacak. 


Hayal ettiğimiz, yapmayı planladığımız daha çok şey var... Ne kadarını yapabiliriz? “Desteğinizle, hep birlikte” başaramayacağımız bir şey olmadığına yürekten inanıyorum! İyi okumalar dilerim. 
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Meksikada 
Altın 
Günleri 


Engelsiz Spor Programı Yapımcısı TRT Engelsiz Spor 
Programı yapımcısı olarak 
| yayın hayatına yeni 
başlayan ve kısa sürede tüm camia tarafından beğeniyle okunan bu 


dergide yazı yazmaktan ve yaşadıklarımı paylaşmaktan büyük onur duymaktayım. Bu yazımda 2- 7 Aralık tarihleri arasında düzenlenen IPC Dünya Yüzme ve Halter Şampiyonası'ndan ve genç sporcularımızdan bahsedeceğim. 
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2 O 1 Dünya Yüzme 
ve Halter şampiyonası Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleştirildi. Kameraman arkadaşım Halit Acar ile çok güzel ve uzun bir yolculuğun ardından bu şehre ulaştık. 


Milli takımlarımız da yoğun bir kamp döneminin ardından 
25 milyon nüfusa sahip, insan 
selinin olduğu bu şehre geldiler. Ayaklarının tozuyla daha otele yerleşmeden soluğu havuzda ve podyumda aldılar. Hepsinin gözünde inanılmaz bir azim ve başarıya açlığın verdiği bir ışıltı vardı. Hepsiyle teker teker röportaj yaptım. Buraya gezmeye gelmedikleri belliydi. 
Türkiye'deki kamp dönemleri biraz sorunlu geçse de hepsinin motivasyonu muhteşemdi. Kamp dönemleri sorunlu derken aklınızda soru işareti oluşmasın. Milli takım sporcuları Eylül ayında yapılması planlanan bu şampiyona için aylar önce kampa girmiş, yarışma tarihinden kısa bir süre öncesinde ise Meksika'daki 


elim deprem olayından sonra dünya şampiyonasının iptal edildiği sporculara duyurulmuştu. Bu karar çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratmıştı. Şampiyonanın tekrar aynı ülkeye alınması ve çocukların şampiyona iptal edildi diye evlerine gönderilmesinin ardından bir bocalama dönemini getirmişti. Milli takımın başındaki tecrübeli teknik direktörlerimiz bu sorunu da kısa sürede çözmüş ve sporcularımızı iyi hazırlamışlardı. 


Gururumuz Besra ve Gamze 


İlk iki gün sporcularımız antrenmanlarını yaptılar, ortama uyum sağlamak için yoğun çaba sarfettiler. 


İlk gün genç haltercilerimiz podyuma çıktı. Boyları kısa ama yürekleri kocaman haltercilerimizden Besra Duman bize ilk gururu 


yaşatan sporcumuz oldu. 
Çıktı podyuma, 50 kilo 


olmasına rağmen 105 kiloyu 


sırtladı ve ülkemize ilk altın madalyayı getirdi. 


Milli marşımızı tüm dünyaya dinleten Besra, 2012 yılında halter sporu ile tanıştı. Ailesi başlangıçta spor yapmasına izin vermedi. Boyu kısa ama yüreği kocaman Besra, ailesinin karşı çıkmasına rağmen başarılı oldu. 
Başarıyı gören ailesi Besra'nın başarıları karşısında geri adım attı ve spor yapmasına izin verdi. Macaristan'da yapılan Avrupa şampiyonasında gençler kategorisinde ilk madalyasını kazandı. 
2016 yılında Dubai'de yapılan dünya 
kupasında yine kürsünün en üst basamağındaydı. Meksika'da son kez gençler kategorisinde yarıştı. 
Karşısında güçlü rakipler olmasına rağmen podyum arkasında Arif Hoca'nın inanılmaz taktik anlayışı sayesinde rakiplerini geride bırakarak yine İstiklâl Marşımızı söyleme ve söyletme gururunu yaşadı. 


O gün yine gençler kategorisinde podyumda bir engelli kardeşimiz daha vardı. Haltere spor salonunda tesadüfen gördüğü arkadaşları sayesinde başlayan Gamze Sayar. 
Gözlerinin içine bakabilseydiniz ne kadar mutlu ne kadar heyecanlı ne kadar hırslı olduğunu anlayabilirdiniz. 


Gamze 2012 yılında bu spora başlamasına rağmen geçmişi başarılarla dolu. 2013 yılında ilk yapılan Avrupa şampiyonasında kürsünün en üstünde yer almış. Ay yıldızlı formayı giymenin gururunu o tarihlerde hissetmiş. 
Meksika'daki yarışmada güçlü rakiplerinin kaldırışlarını izlerken kendisinin daha başarılı olacağına inandı ve podyumda rakiplerini geçerek altın madalyanın sahibi oldu. 


Umudumuz Faruk 


Tekerlekli sandalyede İstiklal Marşımızı bağıra bağıra söyleyen Faruk Öztürk'ün asker selamı tüm Meksikalılar tarafından ayakta alkışlandı. 107 kiloda podyuma çıkan ve rakiplerini tek tek geride bırakan Faruk, son kez yarıştığı gençler kategorisinde adını altın harflerle halter barına yazdırdı. 


Faruk gelecek yıllarda büyüklerde yarışacak ve hedefi 2020 yılında ülkemize paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırmak olacak. 


Gençlerde madalyalarımız bunlarla sınırlı kalmadı. Soner Coşkun ve Üzeyir Karakoç bronz madalya kazanarak ülkemize döndüler. Bedensel engelliler halterdeki gururumuz dünya ve 


m m ı 
İl 
İ 
İ Ll ii m n 


EE FE EŞE SEE EFE EE Z 
S EZ" EE E EEE EE VEEE 


olimpiyat şampiyonumuz Nazmiye Muslu şampiyonaya farklı ilde farklı bir antrenör ile hazırlandı. Nazmiye Muslu'yu kendi kardeşim gibi severim hataları olduğu zaman yüzüne söylerim. Zor bir dönemden geçmesine 
ve kendi sikleti olan 45 kilodan 50 
kiloya geçmesine rağmen güzel bir yarışma çıkardı. Güçlü rakibinin kilo artırma azaltma oyunlarına riske girerek yüksek kilo veren Nazmiye Muslu gümüş madalyada kaldı. 
Seremoniden sonra halteri bıraktığını açıklasa da biz ondan 2020 yılındaki 


paralimpik oyunlarda altın madalya bekliyoruz. 


Gençlerde ülkemizi başarıyla temsil eden ve ilk kez büyükler kategorisinde Nazmiye ile 50 kiloda yarışan Besra Duman da bronz madalya alarak hedefinin 2020 paralimpik oyunlar olduğunu tüm dünyaya gösterdi. 


Beytullah Eroğlu 
Tarihe Geçti 


Yüzücülerimiz Ankara'da hazırlıklarını tamamladıktan sonra yüzmeden sorumlu asbaşkan Mustafa İpek'in katkılarıyla Mexico City ile rakım olarak hemen hemen aynı olan Erzurum'da son çalışmalarını gerçekleştirdiler. 


Yüzmenin başında ise gerçekten çocuklara davranışı ve bilgisiyle bir ağabey gibi davranan Fatih hocamıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. O, teknik ekibin başına geldikten sonra sporcularımızda inanılmaz gelişmeler 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yaşandı. Bunun en güzel örneklerini Meksika'daki yarışlarda alınan sürelerde kendini gösterdi. 


Beytullah Eroğlu bildiğiniz gibi. Sokağa çıkıp röportaj yapsanız ve Beytullah Eroğlu kim diye sorsanız çoğunluk milli yüzücümüz der. Beytullah birçok branşta yarıştı. Yarıştığı tüm branşlarda rakım farkı olmasına rağmen başarılı sonuçlar aldı. Kahramanmaraş'ta Osman Çullu tarafından keşfedilen Beytullah Eroğlu ona verilen emekleri Meksika'da da boşa çıkarmadı. 
Ülkemize yüzmede ilk altın madalyasının yanı sıra bir de bronz madalya kazandırarak gurur kaynağımız oldu. 


Beytullah Eroğlu, erkekler 50 metre kelebekte 38.35'lik derecesiyle şampiyon olurken, 50 metre sırtüstünde ise 42.05'lik derecesiyle bronz madalya elde etti. 


Beytullah aldığı bu madalyalarla onu kendi oğlu gibi seven Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da mahcup etmedi. 
Madalyaları aldığında daha teri kurumadan Sayın Cumhurbaşkanımızın telefonuyla karşı karşıya kaldı. 


Yüzmede başka madalya gelmedi ama gelecek için çok güzel sinyaller verildi. 
Elif İldem, Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı ve görme engelli sporcumuz 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Fatmanur Baki ülkemizi bu önemli organizasyonda temsil etme başarısını gösterdiler. 


Küçük bir eleştiri yapmadan geçemeyeceğim. Hangi federasyon olursa olsun milli takım kafilelerinin birlikte seyahat etmeleri ve uçuşların engelli kardeşlerimizi en az şekilde yoracak güzergâh üzerinden seçilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu tarz organizasyonlara gidecek ekipler iki ay öncesinden belliyken bilet alımlarının son güne bırakılması bence çok yersiz ve masraflı. 


Meksika'daki şampiyona iyisiyle kötüsüyle geride kaldı ancak oradaki büyükelçimizden söz etmezsek büyük haksızlık yapmış oluruz. TRT ekibi olarak Büyükelçi Tahsin Timur Söylemez'i ilk geldiğimiz gün ziyaret ettik ve milli takımımızla ilgili bilgi verdik. Sayın Söylemez daha ilk günden 


itibaren sporcularımızı yalnız bırakmadı ve işinin yoğun olmasına rağmen neredeyse milli takım sporcularının tüm müsabakalarında yanında olmaya 


gayret etti. 


Tahsin Timur Söylemez çocuklarımızı kendi konutunda da bir gün ağırladı ve onlara özledikleri Türk yemeklerinden 


yaptırdı. 


Türkiye'nin dünyadaki gururu Türk Hava Yolları'nın Mexico City'ye uçmaması ise bizi üzdü. Mükemmel bir havalimanına sahip 25 milyon insanın yaşadığı ve 5 milyon insanın günlük ziyaret ettiği Mexico City'ye ülkemizin gurur kaynağı Türk Hava Yolları'nın uçması hem bu ülke ile ticaretimizi geliştirecek hem de Büyükelçimizin düşündüğü büyük projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak diye umut 


ediyorum. 


Meksika gerçekten gezilmesi görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Damak tadımıza uygun yemekleri özellikle 


Tako'su muhteşem. 


Milli takım sporcularımız bu şampiyona ile tecrübelerini artırdılar ve gelecek 


şampiyonalar için umut verdiler. 


2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında 
hem halterde hem de yüzmede daha çok sporcumuzdan madalya bekliyoruz. (5 


Engelleri Aşmak Konferansı 


R La bü 


ANKO Üniversitesi 

tarafından Dünya Engelliler 

Günü kapsamında “Engelleri 

Aşmak” konulu konferans düzenlendi. SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı da olan Prof. 
Dr. Ergun, Sani Konukoğlu 


Hastanesi'nde düzenlenen konferansta, Türkiye'de Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun en popüler ve gündemdeki özelleşme alanının “Spor Fizyoterapistliği” olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Ergun, spor fizyoterapistlerinin engelli sporlarındaki etkinlikleri ve rollerinin büyük olduğuna vurgu yaparak, 


dünyada ve Türkiye'de “Engelli Sporlarının” başlangıcından günümüze kadarki gelişimleri 


hakkında bilgiler verdi. 


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun kuruluşuna da değinen Prof. Dr. Ergun, “1991'de kurulan Özürlüler Spor Federasyonu görme, işitme, zihinsel ve bedensel engellilerde çalışmalarına 2000 yılına kadar devam etmiş, bu yıldan itibaren 


0 (er 


SAND 


ENGELLERİ 


| ARALIK ASMAK 
2017 vc va “ 


EM CE Aİ Vİ 


dört federasyon oluşturulmuştur. 
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2000 yılından beri çalışmalarını sürdürmektedir” şeklinde konuştu. 


Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin 
2002 yılında kurulduğunu anımsatan 
Prof. Dr. Ergun, Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC), Türkiye temsilcisi olarak tanınan tek resmi kuruluş olduğuna vurgu yaptı. 


Prof. Dr. Ergun, konferansa katılan dinleyicilere Türkiye'nin bugüne kadar paralimpik oyunlarda elde etmiş olduğu başarıları da anlattı. 


Prof. Dr. Ergun'un soruları yanıtlamasının ardından, fotoğraf 


çekimiyle sona eren konferansa, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı, Prof. 
Dr. Metin Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Gözegir ile Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları katıldı. © 
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TRT GENEL MÜDÜRÜ 
IBRAHIM EREN: 


Kamu hizmeti yayıncılığı gereği Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) engellilere yönelik televizyon programları, canlı maçlar vb yayınlar yaparak ülkedeki engelli gerçeği ve varlığını ekranlara taşıyor. Ekim ayında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Milli Takımımızın şampiyonluğunu Türkiye TRT ekranlarından izledi. 


Genel Müdür İbrahim Eren, TRT'nin engelli sooruna yönelik yapılan ve gelecekte yapılması planlanan yayınlara yönelik bilgi verdi. 
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Ülkemizdeki engelli gerçeğini yeni yeni keşfediyor gibiyiz. 
Engelli hayatlara imkan verildiğinde neler yapabildiklerini son olarak Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda gördük. TRT olarak bu pozitif gelişmelere katkı sağlama sürecini anlatır mısınız? 


Ülkemizde 10 milyona yakın engelli vatandaşımız var. Bu insanların kimi doğuştan, kimi kaza sonucu engelli durumuna düşmüş, kimileri ise vatan savunmasında organlarını kaybetmiş. 


Bir kamu yayıncısı olarak TRT'nin 


1 


engelli insanlarımıza duyarsız kalması 


beklenemez. 


İlk olarak, 2007 Yılında Antalya'nın ev sahipliği yaptığı ve milli takımımızın da Brezilya'yı 1-0 yenerek üçüncü 


olduğu Dünya Ampute Futbol 
Şampiyonası'nı yayınladık. 2008 
yılında Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Rusya, Ukrayna ve İngiltere'nin katıldığı Avrupa Ampute Futbol 


Şampiyonasında, TRT SPOR 
(0 zamanki adıyla TRT-3) ekranlarından seyirciyle buluşturuldu. 


Henüz ligleri olmayan ve az sayıda gazimiz ve engelli gencimizin yapmış olduğu ampute futbolu, TRT-3'ün yapmış olduğu bu yayınlar sayesinde, evlerinde oturan ya da spora başlamak için bir kıvılcım bekleyen engelli gençlerimizi harekete geçirdi. 


Buna bağlı olarak, bu alandaki sporcu sayısı arttı birçok ilimizde ampute takımları kuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde başlayan bu serüven tüm Türkiye'yi adeta sardı. 2009 yılında Ampute liglerinin kurulmasıyla birlikte, bu heyecan “Engelsiz Spor” programı aracılığıyla ekranlara taşındı. 


Biz de göreve geldiğimiz ilk günden tibaren engellilerimizin yanında olmayı bir vazife olarak gördük. Onlar, destek verildiğinde neleri başarabileceklerini defalarca ispatladılar. Bunun en büyük örneği, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımızın ve son olarak Milli 


m. 


Ampute Futbol Takımımızın başarılarıdır. 


— 


Her iki milli takımımızın da Avrupa şampiyonalarındaki mücadelelerinin ve ulaştıkları zaferlerin TRT ekranlarından Türkiye'ye ulaşması bizi ayrıca gururlandırmıştır. 


Engelli spor branşları ile ilgili TRT'nin yeni politikaları nelerdir? 
Yayınlarda gelişmeler olacak mı? 


Bildiğiniz gibi, 2007 Dünya Ampute Futbol Şampiyonası sonrasında yayın hayatına başlayan Engelsiz Spor; ilk başlarda sadece Ampute futbol maç özetleri ve futbolcu hayat hikâyelerini 


ekrana getirmiş, birçok engellinin hayatına dokunmuş, engellileri dört duvar arasından kurtarmayı amaç edinmiştir. Bu program, Avrupa Görme Engelli BI Şampiyonası final maçında İngiltere filelerini havalandıran Hasan Şatay gibi sporcularımıza ilham kaynağı olmuştur. 


2017 Avrupa Ampute Futbol 
Şampiyonu olan Ay Yıldızlı takımımızın kadrosunda bulunan Kemal Güleş de Engelsiz Spor programını izleyip spor hayatına başlayan binlerce bedensel engelli gencimizden birisidir. 


Engelsiz Spor programını izleyip spor hayatına başlayan binlerce bedensel engelli gencimiz var. 2008 Pekin Paralimpik Oyunları'na sadece on altı sporcu ile gidilirken, 2016 Rio kafilesinde sporcu sayısı 79'a ulaşmıştır. 


TRT SPOR'da yayınlanan Engelsiz Spor programının bu alandaki sporcu sayısına büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Engelsiz Spor programının, engelli sporcuların sesi olan, sorunlarını dile getiren, çözüm önerileri sunan, Türkiye'de sadece 


engellilere yönelik haftalık yayınlanan tek spor programı olması da bizim için bir ayrıcalıktır. 


Haziran 2018'de İspanya'da düzenlenecek Görme Engelli BI Dünya Şampiyonası ve 2018 Meksika Ampute Futbol Şampiyonasını da, TRT ekranlarından yayınlamayı planlıyoruz. Türkiye'de ve dünyada düzenlenecek tüm engelli spor branşları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TRT ekranlarında yer almaya devam edecek. ls) 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Sporda Adil Rekabet 


Milli Sporcu, Paralimpik Oyunlar Şampiyonu 


Rusya olayının bize gösterdiği en b | çarpıcı nokta, 

dopingle 

mücadelede ortak, 

bütüncül ve temiz sporu koruyan önlemlerin gerekliliği ve aciliyeti. Tüm bunlar sporun temsil ettiği değerleri içselleştiren ve yücelten bir anlayış ile mümkün. Kısaca sporun özünü hatırlamak ve hatırlatmakla mümkün... 
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eçtiğimiz yaz yapılan 

Rio 2016 Olimpiyat 

ve Paralimpik 

Oyunları öncesinde, 
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) görevlendirdiği spor hukukçusu Richard McLaren tarafından hazırlanan ve yayımlanan rapor (McLaren Raporuj), spor dünyasına ve dopingle mücadelede farklı uygulamalara ayna tutması açısından çok önemli bir yere sahip. 


İki kısım halinde yayımlanan rapor (ilk kısım 18 Temmuz 2016, ikinci kısım 09 Aralık 2016) çeşitli olimpik ve paralimpik spor branşları dahil olmak üzere Rus sporcular için devlet destekli doping programı uygulandığını öne sürüyordu. McLaren raporunun yayımlanmasının akabinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi ((OO) ve Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) bir dizi 


farklı önlem ve uygulamaya imza attı. Örneğin, IOC geçmişinde doping ihlali ve cezası bulunmayan, yeterli sayıda uluslararası testten geçmiş olan Rus sporculara ilişkin alınacak kararı 28 farklı uluslararası spor federasyonuna bırakırken, IPC raporun ikinci kısmının yayımlanmasını beklemeksizin Prof. McLaren ile iletişime geçerek bazı noktaların açıklığa kavuşturulmasını talep etti ve kendi karar alma yönüne gitti. 
Sonuçta, 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarında, atletizm (Daria Klishina istisnası) ve halter branşları hariç diğer branşlarda kota almış Rus olimpik sporcular 
yarışabilirken, Rio 2016 
Paralimpik Oyunları'nda tek bir Rus paralimpik sporcu bile görmedik, göremedik. Haliyle söz konusu farklı uygulamaların nasıl alındığı ya da neye dayandığına ilişkin pek çok soru belirdi birçoğumuzun aklında. Olimpik Rus sporcular olimpiyatlara katılabilirken neden paralimpik Rus sporcular paralimpik oyunlarda boy gösterememişti? 


Öncelikle her iki kuruluşun (OC ve IPC) birbirinden farklı yapı, yönetim ve üye profili olduğunu belirtmeliyim. Bu farklılık doğrudan karar alma süreçlerinde etkili olduğu gibi sonuçlarda da kendini gösterdi. IOC, olimpik harekette en üst otorite olarak 
konumlanırken, en fazla 115 
kişiden oluşan üyeleri IOC tarafından tanınan Uluslararası Federasyonlardan, Milli Olimpiyat Komitelerinden, sporcu temsilcilerinden ve bireysel üyelerden oluşur. IPC ise paralimpik hareketin küresel ölçekteki yönetimi olarak yaz ve kış paralimpik oyunlarını 


düzenlemenin yanı sıra bünyesinde bulunan 10 paralimpik spor branşının uluslararası spor federasyonu olarak da görev yapmaktadır. IOC'nin yapısının aksine, IPC'nin üyeleri milli paralimpik komiteleri, engelli spor kuruluşları, uluslararası paralimpik spor federasyonları ve bölgesel paralimpik kuruluşlarından oluşur. 
Milli paralimpik komiteleri ise IPC nezdinde paralimpik spor branşlarının ulusal federasyonları olmalarının yanında tüm paralimpik spor branşları için ulusal ölçekte şemsiye örgüt görevi yapmaktadır. 


7 


Üye yapıları her iki kuruluşta da karar alımını ve alınan kararların sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. 
Şöyle ki TOC, raporun yayımlandığı tarihten sonra oyunların başlamasına kalan 1? günde Rus olimpik sporcuların tümü için toplu bir yasağı değerlendirmenin çok zor olduğuna işaret ederek, bu kararı olimpik hareket paydaşı farklı 28 uluslararası spor federasyonuna bıraktı ve neticede atletizm ve halter branşları haricinde 278 Rus olimpik sporcu tüm branşlarda katılım sağladı. Ancak IPC, Rusya Mili Paralimpik Komitesinin doğrudan üyesi olması ve üyelik yükümlülüklerinden hem imzacısı olduğu Dünya Dopingle Mücadele Kuralları (WADA CODE) hem de IPC Dopingle Mücadele Kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle, Rusya Milli Paralimpik Komitesinin üyeliğini 07 Ağustos 2016 tarihinde askıya aldı ve tüzüğü gereği hiçbir Rus 
Paralimpik sporcunun Rio 2016 
paralimpik oyunlarına katılamayacağına hükmetti. Söz 
konusu karar 23 Ağustos 2016 
tarihinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından da Rusya Milli Paralimpik Komitesinin, IPC üyelik gereklerini yerine getirememesi sebebiyle kesinleşti. 
CAS doğrudan Rus paralimpik sporcular ile ilgili bir hükümde bulunmadan üyelik kriterleri üzerinden hukuki bir karar aldı ancak IPC tüzüğünün diğer maddeleri gereği, IPC üyesi olmayan, üyeliği 


askıda bulunun ülkelerin sporcuları IPC onaylı yarışmalara katılamadığından, Rus sporcular paralimpik oyunlarının dışında kalmış oldu. Bazı çevrelere göre çok ağır yaptırımları olan bu karar, hukuki çerçevede değerlendirildiğinde IPC tüzüğünün diğer bağlayıcı maddeleri sebebiyle ne yazık ki Rus sporculara ilişkin olumlu bir gelişmeye olanak sağlayamadı. 


IPC, 21 Kasım 2016 tarihinde Rusya Milli Paralimpik Komitesinin tekrar IPC üyeliği için yerine getirmesi gereken bazı kriterler ortaya koydu. 
Bu kriterlere göre, Rusya Milli Paralimpik Komitesinin Dünya Dopingle mücadele (WADA) programına ve IPC Dopingle mücadele koduna uygunluk sağlaması, Rusya Dopingle Mücadele Ajansının (RUSADA) uygunluk onayı ve Rus paralimpik sporcuların kapsamlı analizlerinin yapılabileceği kapasitesinin sağlanması ve McLaren raporunda işaret edilen bulguların kapsamlı olarak üzerine gidilmesi şart 


koşuldu. 


Rusya Milli Paralimpik Komitesinin üyeliğinin askıya alındığı tarihten bu zamana Rus paralimpik sporcular IPC çatısı altında onaylı hiçbir yarışmaya katılım sağlayamadı. Sadece Paralimpik Oyunlar değil, IPC yönetimindeki diğer branşların dünya şampiyonaları veya kıta şampiyonalarında da boy gösteremedi. 


Ancak son gelişmelere de kısaca değinmek isterim. Yaklaşan PyeongChang 2018 Kış Paralimpik Oyunlarına kadar Rusya Milli Paralimpik Komitesinin tekrar üyelik kriterlerini sağlaması ihtimali sebebiyle ve oyunlardaki tüm branşların IPC yönetimindeki branşlar olması dolayısıyla, 08 Eylül 
2017 tarihinde IPC, Rus sporcuların 
bağımsız sporcu olarak kota yarışmalarına katılmasına izin verdiğini duyurdu. Ancak bazı spor branşları için bu süreç çoktan geçtiği için söz konusu karar ancak kota 


yarışmaları süren branşlar için bir 
anlam içerdi. Zaten 19 Aralık 2017 
tarihinde yapılan son IPC yönetim kurulu toplantısında, üyelik tesisi için gerekli kriterlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle tekrar Rusya Milli Paralimpik Komitesinin üyeliğinin askıda kalması kararı bir önceki girişimi etkisiz kıldı. 


Madalyonun diğer yüzü olan IOC tarafında ise işler IOC'nin 5 Aralık 
2017 tarihinde Rusya Milli Olimpiyat 
Komitesinin üyeliğini askıya alması ile farklı bir sürece girdi. Ancak IOC, IPC'den farklı olarak temiz Rus sporcuların, bağımsız olarak 


Rusya'dan katılan olimpik sporcu adı altında belirli kriterler çerçevesinde yarışmasına izin verdi. Rusya bayrağı yerine Olimpiyat Bayrağının kullanılacağını ve Rus sporcuların madalya almaları durumunda ise IOC marşının çalınacağını duyurdu. 


Görünen o ki PyeongChang 2018 
Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarında, herhangi bir boykot gerçekleşmezse Rus olimpik sporcuları izleyebileceğiz, ancak Rus paralimpik sporcuların madalya hayalleri bir 4 yıl daha ertelendi. 


Bence Rusya olayının bize gösterdiği en çarpıcı nokta, dopingle mücadelede ortak, bütüncül ve temiz sporu koruyan önlemlerin gerekliliği ve aciliyeti. Tüm bunlar sporun temsil ettiği değerleri içselleştiren ve yücelten bir anlayış ile mümkün. 
Kısaca sporun özünü hatırlamak ve hatırlatmakla mümkün... 


*TOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesi 


*TPC: Uluslararası Paralimpik Komitesi 


*WADA: Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 


*CAS: Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi 


*RUSADA: Rusya Dopingle Mücadele Ajansı 


OLAK-ŞUBAT > 2018 DB» LİMİTSİZSPOR 13 


—ğ.—.m 


ALTINA 


GİDEN YOL 
Ilhami Kılınçkaua 


Engelli Masa Tenisi Milli Takımı Eski Teknik Direktörü 


Sporcu olarak başladığı kariyerini bir gün “Uluslararası madalya kazanacak genç sporcular yetiştireceğim" diyerek noktaladı. Bir hayali gerçekleştirmek için kendisi gibi antrenör kardeşi Yusuf Kılınçkaya ile yola koyulan İlhami Kılınçkaya, son yıllarda üst üste gelen başarıların ardından zorlu mücadelesinden galip ayrılmanın gururunu yaşıyor. Onun yetiştirdiği sporcular Avrupa, dünya ve paralimpik oyunlar şampiyonu. Bugün Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekilliği görevini sürdüren İlhami Kılınçkaya ile “Altına giden yol"u konuştuk. 
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Masa tenisi bedensel engelliler federasyonuna bağlı en başarılı branşların başında geliyor. Masa tenisinin başarısındaki sır nedir? 


Masa tenisi branşımız her klasmanda, dünyada en üst seviyede temsil hakkına sahip. Bunu paralimpik oyunlar, dünya şampiyonaları ve Avrupa şampiyonaları takip ediyor. Şu ana kadar paralimpik oyunlarda üç madalya aldık. Dünya şampiyonasında dört madalya alarak dünya şampiyonu olduk. Avrupa şampiyonasında da 12 madalya ile Avrupa şampiyonu olduk. Madalya ve sporcu sıralamasında Avrupa birincisiyiz, dünyada takımlarda belli klaslarımız var orada da dünya şampiyonuyuz. Paralimpik oyunlarda da paralimpik şampiyonumuz, gümüş ve bronz madalya sahibi takımımız var. Dünyada engelli masa tenisinde kendimizi kanıtlamışız bir ülkeyiz. 
Tabii bu başarılar kolay elde edilmedi. 


Bu seviyeye nasıl ulaşıldı? 


2004 yılının sonlarında kardeşim 
masa tenisi antrenörü Yusuf Kılınçkaya, bana engelliler camiasında 


masa tenisi oynamak isteyip 


istemediğimi sordu. Ben de kabul ettim ve başladım. 2005 yılında federasyonda masa tenisine başladığımda milli takımımızın yaş ortalaması 45'in üzerindeydi. Şu anda milli takımımızda oynayan ve dünyada yılın engelli masa tenisçisi unvanını alan Neslihan Kavas da en genç sporcumuzdu. Başarılar elde ettikten sonra beni milli takıma aldılar. Ben de belli bir yaştaydım ama diğerleri benden 10-15 yaş büyüktü. 
Birkaç turnuvaya katıldıktan sonra uluslararası düzeyde madalya alamayacağımı anladım ve sporculuğu bırakma kararı aldım. Madalyaya oynayacak sporcu yetiştirme hedefini 


önüme koydum. Projemden kardeşime bahsedince çok heyecanlandı ve önemsedi. Onunla birlikte kolları sıvadık. Hedefimiz yerinde hizmet etmekti. Sporcunun bize değil bizim sporcuya gitmemiz gerekiyordu. 2006 senesiydi. Çok sıkıntılı bir dönemdi. Yeni bir jenerasyon, yeni bir sporcu portföyü gelişecekti ama eski jenerasyondan bazıları bunun olamayacağını, bu projenin bir hayal olduğunu hatta engelliler ve tekerlekli sandalye ile uğraşmanın çok büyük sıkıntı olduğunu ısrarla çok defalar söylediler. Ama ben kararlıydım. 
Hepsinin önünde durdum ve özellikle tekerlekli sandalye sporcu adayları ile 


başladım. Bu projeye sadece kardeşim ve dönemin federasyon başkanı inanmıştı. Bu tür işlerde inançlı, kararlı ve dik durmak lazım. 
Atacağınız her türlü adımın karşısında muhalifler olacaktır. Fakat biz hem kararlılığımızla hem de o jenerasyona olan inancımızla bu işe başladık. Hedef altına gide yoldu. Biz sporcu olarak madalya alamadıysak hedefimiz altın alacak sporcular yetiştirmekti. Bu serüvene Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesinde başladık. Ailemizden çocuklarımızdan, her şeyimizden vazgeçerek kendimizi o okula kilitledik. Çünkü dünya bizim çok önümüzdeydi. Çalışmalarımızı kelimelerle anlatmak zor. 
Bayramlarda, tatillerde, özel günlerde günde sekiz saat çalışarak 10 yılın sonunda bu seviyeye geldik. Çünkü tek bir amacımız vardı. Birbirimize dürüst olacağız, çalışacağız, başaracağız. Hedefimiz buydu. Biz o hedefi 2014 yılında dünya şampiyonu olarak yakaladık. Sonrasındaki başarıları zaten biliyorsunuz. Benim sporcularıma hep söylediğim bir şey var: “Başarı gelir ama önemli olan onu korumaktır.” 


Sizce başarı nasıl korunur? Çünkü başarı elde edildikten sonra bir doyuma ulaşılıyor ve devamı gelmiyor. Bunun örneklerine çokça rastlıyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz? 


Ben bunu eğitime ve aileye bağlıyorum. Aslında yaşam tarzıyla ilgili. Bir antrenör ilk önce, bir sporcuya neyi ne kadar vereceğini, o sporcunun bunun ne kadarını taşıyabileceğinin analizini yapmak zorundadır. Çünkü belli bir doyum noktasına geldikten sonra sporcu ya da antrenör olsun hangisinden bahsederseniz edin oradaki doyum noktası o işin zirvesi oluyor. Zirvenin devamını sağlayabilmek ise aileye ve çevresine bağlı. Eğitim, aile ve psikoloji bunun altında yatan üç etken. Yusuf Kılınçkaya ile beraber 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şöyle düşünüyorduk: “Biz bu işi niçin yapıyoruz? Hangi noktaya kadar getirmemiz gerekiyor? O noktadan sonra duruşumuz ne olmalı? Yusuf ile bir plan yaptığımız zaman hep o planın kavgasını vermişizdir. İlk önce kendi aramızda “kavga” ederiz ki sonra dışarıdaki insanlarla “kavgamızı” verebilelim. Bu işin psikolojisi çok önemli. Eğer o psikolojiyi doğru algılar, doğru analiz edip karşındakine doğru verebilirseniz, anlaşılabilirliğiniz bazı sorunların çözümüne katkıda bulunur. Bir problem çözeceğiniz zaman o problemi önce anlamış olmak lazım. Anlarsanız çözmüş sayılırsınız. 


Antrenörlükte 135 saatlik bir şema var. 40 -50 saati teorik bilgi, geri kalanı pratik saatleridir. Bir antrenörün sporcunun psikolojisini, onunla iletişimini en üst düzeye ulaştırması için bunları bilmesi gerekir. Bir antrenör sporcusuyla sadece antrenmanlarda ya da kampta değil hayatın her alanında beraber olmalıdır. Beraber sinemaya, yemeğe 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hatta tatile bile gitmelidir. Çünkü oyuncusunun farklı ortamlarda ve durumlarda nasıl tepki verdiğini bilirse müsabaka esnasında vereceği taktik daha büyük önem kazanır. Eğer bir sporcunun nerede nasıl davranacağını antrenörü bilmiyorsa antrenörün verebileceği taktik sadece onun o anki konumunu kurtarmak içindir. Bütün antrenör arkadaşlarımızın, sporcularla hayatın içinde olması gerekiyor ki ona vereceği katkı artsın. 


Eğitimden bahsettiniz. Sporcu profilinin eğitim düzeyi nedir? 


Biz Yusuf'la bu işe başlarken yüksek okul mezunu oranı yüzde 1-2 idi. Ben sporculara hep derim; kişi ne kadar çok eğitimli olursa kendisinden sonra gelecek kişiye vereceği ışık daha fazla olacaktır. Hedef, her zaman ışığı 
karanlığa yansıtmak olmalıdır. 37 
sporcuyla başladım, hepsine şunu söyledim: “Biz eğitimli olarak buraya sizin okulunuza geldik, sizler de eğitim alacaksınız, sizlerden sonra gelecek olanlara ışık tutacaksınız.” Ne mutlu bize ki 2014'ten beri de meyvelerini alıyoruz. Masa tenisi 
2014 yılında dünya şampiyonu 
çıkarttı (Nesim Turan), 2015'te Avrupa şampiyonu takımlar çıkarttı, 2016'da paralimpik oyunlar şampiyonu (Abdullah Öztürk) ve 
2017 dünya şampiyonu takımlar 
çıkarttı. Türkiye şampiyonalarına katılan sayısı ilk yıl 57 iken 2015'ten sonra 95,100 şu anda da 180 kişiyle Türkiye şampiyonaları düzenliyoruz. 
Bugün Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna bağlı masa tenisi milli takımının bütün oyuncuları yüksek okul mezunu. Tabii son birkaç yıl yasaların engellilere göre entegre edilmesi başarıyı destekleyen etkenlerden biri. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne teşekkür 


ediyorum. Bunları doğru bir şekilde koordine ettikten sonra başarı geliyor. 


Sadece masa tenisinde değil, diğer branşlarda da eğitim seviyesi gittikçe 


artıyor. 


Masa tenisinde altyapımız ne durumda? 


Bu işi yönetmek çok önemli. Bir kurumda üst düzey yöneticilik yaparken iyi kulüplerin oluşturulup o iyi kulüplerin devamını da sağlamak gerekiyor. Sadece o da yeterli değil. 
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerimize bağlı illerdeki antrenörleri de gözetleyip, takip etmek önemli. Şu an bunları yapıyoruz. Ben antrenör 


ni 
EPANT 


ki 


Ye N 


arkadaşlarımızla bire bir konuşuyorum. Antrenörlük kursları, eğitici kursları yapıyoruz. Milli takım kamplarımızda bu arkadaşlarımızı değerlendiriyoruz. Bu çalışmaların İlk meyvelerini şu an Çorum'dan, Kırklareli'den, İstanbul'dan, Cizre'den, Çanakkale'den, Samsun'dan aldık. 
Herkes özveriyle çalışıyor. 
Biliyorsunuz, Abdullah Öztürk Spor Genel Müdürlüğünün kadrolu antrenörü. Abdullah paralimpik oyunlar şampiyonu olduktan birkaç gün sonra kendisi arayarak bir yemek teklifinde bulundum. Bana 


gelemeyeceğini çünkü antrenmanı 


olduğunu söyledi. Ben de ona daha yeni şampiyon olduğunu biraz dinlenmesini söyledim. Bana “Hocam, bizde dinlenmeye yer yok benden sonra gelecek sporcuları yetiştirmek için antrenmana gidiyorum. Sizden aldığımız bilgileri onlarla paylaşmaya gidiyorum” cevabını aldım. Ne mutlu 


bize ki yolu aydınlattığımız ışık sönmeyecek. Bizim devlete olan bir borcumuz var. Biz ağabey - kardeş yetiştirme yurdunda büyüdük. Devlet bize en zor zamanda sahip çıkmıştı biz de borcumuzu bu şekilde ödemek istiyoruz. Zorlu bir süreçti. Kimseye küs ya da kızgın değiliz. Bu yolda bu zamana kadar hizmet edenlere teşekkür ediyoruz. Bu yolda devam edecek insanlarla da bu yolu beraber yürümeye hazırız. Biz zaten bu yolun beraber aşılarak başarıya gidilebileceğini düşünüyoruz. Bundan sonra katkı vereceklere de şimdiden teşekkür ederim. Şunu da ifade edeyim. Buraya gelen her engelsiz kişi burada kiracıdır. Biz ise ev sahibiyiz. 
Buranın kullanım alanı bizde. Bizimle beraber olanlarla birlikte biz giderleri ortaklaşa paylaşırız. Ama unutmasınlar, burada her zaman bir ev sahibi var. © 
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Kadın Engelli Olmak 


CE 


Toplumumuzdaki engelli kadın ve genç kızların kimliği, engelli yerine insan olarak toplum tarafından benimsenmeli, engelli engelsiz ayrımı ortadan kaldırılarak, tüm bireylerin eşit olduğu kavramının toplum olarak daha iyi algılandığı ve benimsendiği 

bir olgu oluşturulmalıdır. 


)) 


u yazının amacı; engelli kadın ve genç 

kızların spor, paralimpik hareket ve 

adapte edilmiş fiziksel aktivitesi 

konusunda toplumun, tüm mesleklerin ve bilimsel disiplinlerin farkındalığını artırmaktır. 


Kadınların toplum içinde, hem birey hem anne hem eş hem de çalışan olmak gibi sorumluluk gerektiren önemli görevleri bulunmaktadır. 
Kadınlar bu sorumluluklarını yerine getirirken büyük çaba sarf etmektedirler. Engelli kadınlar ise bu görevleri iki üç kat çaba ile yerine getirmek durumunda kalmaktadırlar. 


Sosyal gelişimde kadın ve erkek arasında varsayılan fiziksel farklılıklar erkek imajını dominant ve üstün olarak desteklemiştir. Kadın engelli olmak genellikle hem kadın ve hem de engele sahip bir birey olarak “çifte özür” olarak tanımlanmaktadır. Engelli kadınlar ayrıca erkek dominant toplumlarda baskı altında kadın olarak mücadele etmek ve sağlıklı toplumun oluşturduğu baskı ile mücadele etmek olarak tanımlayabileceğimiz çift engele sahiptirler. 


Kadınların fiziksel sınırlılıklarının yanında ekonomik problemler, bilinçli olmayan aileler, eğitim yetersizliği ve engellilere yönelik tutum ve davranışlar gibi pek çok nedenden dolayı sağlıklarının etkilenmesi hayata entegrasyonlarını etkileyen başka bir olumsuz nedendir. 


Engelli kadın bireylerde hayatın birçok alanında eşitsizlik, sağlığın bozulması, sosyal yaşama katılımda kısıtlama yaşam kalitesini etkilemektedir. Bu yüzden engelli bireylerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması rehabilitasyon açısından büyük önem taşır. 


Engelli bireylerin sportif etkinliklere katılımı toplumun dikkatini engelli bireylere çekerek, olumsuz tutum ve davranışların değişmesinde önemli bir görevi yerine getirmektedir. Sportif aktiviteler yoluyla engelliler toplum içinde iş birliği, paylaşım ve kişilerarası ilişkilerin kurallarını öğrenmektedirler. 


Engelli kadın ve genç kızların yarışma sporlarına katılımı 1900 lü yılların başından itibaren görülmekte ve günümüzde de devam etmektedir. 


Sporlara katılımda cinsiyet farklılıkları açısından, kadın sporcuların spora katılım oranı çok düşüktür. Bunun en önemli nedenleri içinde 


bizim toplumumuz içinde geçerli olan; sosyal ve kültürel sebepler, din ve geleneksel toplum değerleri sayılabilir. Katılımlarındaki diğer bariyerler ise klasifikasyon sistemleri, medyanın bu konuya ilgisi ve özeninin olmayışı, rol modellerin azlığıdır. 


Pozitif değişimi kazandırabilmek için genç kızların ve kadınların kendini kabul etmesi, toplum tarafından kabul edilme, kişiler arası destek, kurumsal destek ve katılımcı olabilmeleri için yarışma olanakları, farklı rollere 


dahil olmak tanımlanmalı ve geçerlik kazandırılmalıdır. 


Kanada'da 1985 yılında kurulmuş olan DAWN (DisAbled Women's Network) Kanada toplumunda engelli kadın tam eşitliği ve topluma entegrasyonunu yaygınlaştırarak yerleştirmek amacıyla çalışmaktadır. Görevi “engelli kadının sesi olmak” olarak tanımlanabilir. 


Kızlar ve kadınlar engelli sporlarının tüm seviyelerinde yarışma hakkına sahiptirler. 
Kadınlar paralimpik hareketi başarı ile temsil etmelerine, paralimpik oyunların başlangıcından beri yarışmacı olarak yer almalarına rağmen yetersiz temsil edilmişlerdir. 


Türkiye'de engellilerle ilgili federasyonların kuruluşundan itibaren erkek ve kadın sporculara eşit olanaklar sağlanmasına rağmen kadın sporcu sayısı maalesef istenilen düzeye ulaşamamıştır. Fakat paralimpik oyunlarda kadın sporcularımızın başarıları Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda erkeklere göre daha fazla madalya ile taçlanmıştır. 


Türkiye'nin gururu olan bu sporcularımız toplumumuzdaki kadın ve genç kızlara rol model olmakta, engelli kimliği yerine sporcu kimliği ile sosyal statülerinde önemli bir farkındalık yaratmaktadırlar. 


Toplumumuzdaki engelli kadın ve genç kızların kimliği, engelli yerine insan olarak toplum tarafından benimsenmeli, engelli engelsiz ayrımı ortadan kaldırılarak, tüm bireylerin eşit olduğu kavramının toplum olarak daha iyi algılandığı ve benimsendiği bir olgu oluşturulmalıdır. 


Toplumda kadının özellikle de engelli kadın ve genç kızların sesi olmak için onların oluşturacağı bir koronun şefi mutlaka fizyoterapist olmalıdır. 
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U MADALYA 
URKİYE YE 
GELELEK! 


Beutullah Eroğlu 


MN Muharrem Rahte 


Meksika'da düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası öncesi Beytullah Eroğlu'nu kamp yaptığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde ziyaret ediyoruz. 
Onunla konuşurken dünya şampiyonu olacağına olan inancını görüyoruz gözlerinden. Tek hedefi Türkiye'ye yüzmede ilk altın madalyasını kazandırmaktı. Nitekim bunu başardı “Balık Adam”. 
Meksika'da birincilik kürsüsüne çıkarak hayalini kurduğu İstiklal Marşı'nı herkese dinletti. 
Şampiyona'nın hemen öncesinde gerçekleştirdiğimiz söyleşide onu daha yakından tanıdık. 
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Türkiye'nin madalya umudu olan sporcuların başında geliyorsun. Bunun için de nasıl çalıştığını biz yakından biliyoruz. Ama seni yakından tanımak isteyenler için neler söylersin? Yüzme sporuna başlaman nasıl gerçekleşti? 


1995 Kahramanmaraş'ta doğmuşum. 
Dünyaya geldiğimde iki kolum yokmuş ve sol kalçamda çıkıklık varmış. Ben içine kapanık bir çocukmuşum, evimden dışarıya çıkmaz, ailemden başka kimseyle de iletişim kurmazmışım. Okula da babamın zoruyla başlamışım. Okula başlamadan önce okuma ve yazma biliyormuşum. 


Okula başlamadan önce babam okul müdürüne benim durumumu anlatıp okula başlamamda bir sakınca olup olmadığını sormuş. Müdüre benim sosyalleşmem gerektiğini anlatmış. 
Müdür de memnuniyet duyacaklarını söylemiş. Ancak, bir öğretmenler toplantısında bu konuyu açınca bütün öğretmenler ağız birliği etmişçesine itiraz etmişler. Diğer öğrencilerin 


dikkatini 


Beytullah Eroğlu'nun doğuştan iki kolu yok. 
İçe kapanık bir çocukluk yaşarken yüzme sporu ile tanışıyor. Bir yandan yüzme antrenmanlarına giderken diğer yandan babasının kendisi için özel olarak tasarlamış olduğu sırada derslerine devam ediyor. Küçükken, şampiyon güreşçi amcası Şeref Eroğlu'nu örnek alan Beytullah bugün onun kadar başarılı bir sporcu olma yolunda dev adımlarla ilerliyor. 


dağıtacağımı, bunun da başarıyı etkileyeceğini söylemişler. Müdür bey de babama elinden bir şey gelmeyeceğini bildirmiş. Çıkışta babam o gün o toplantıda olmayan Ali Rıza öğretmen ile karşılaşmış. 
Babamdan durumu öğrendikten sonra kendi sınıfına beni kabul edeceğini söylemiş. 


Ben babamın bana özel tasarladığı sırayla okula başladım. Okula başladığımda ayaklarımla yazı yazdığım için basın tarafından ilgi gördüm. Medyada yer aldıktan sonra yüzme milli takım antrenörü Osman Çullu beni görüp okula yazı yazmış. 
Babam da bunun benim sosyalleşmeme, kendimi geliştirmeme faydalı olacağını düşünerek kabul etmiş. 


O güne kadar yüzmeyi televizyonda dahi izlememiştim. Babam durumu bana anlattı ve Osman hocamın yanına gittik. Kendisine nasıl yüzeceğimi sorduk. O da bize benim gibi insanların olduğunu ve yüzdüğünü söyledi. Orada benden başka engellilerin de olduğunu gördüm. Böylelikle yedi yaşında yüzme sporuna başlamış oldum. Tabii önümde örnek aldığım güreşte dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi amcam Şeref Eroğlu vardı. Amcam başarılar elde ettikçe ben motive oluyordum. Memlekete geldiğinde davullarla zurnalarla karşılanıyordu. 


İlk ne zaman yarışlara katıldın? 
Bugüne kadar hangi başarıları elde ettin. 


Yedi yıl can simidiyle yüzdüm. 2007 
yılında 1. Karadeniz Oyunlarına gitmeden önce bir video izledim. 
2006 dünya şampiyonasında çekilmiş 
bir videoydu. O videoda benim gibi insanların yüzdüğünü gördüm, ben de yapabilirim diyerek can simidini çıkarttım. 1. Karadeniz Oyunlarında ilk defa can simidi olmadan yüzdüm. 
3 yılın ardından 2010 yılında milli 
takıma girdim. 2010 yılında Hollanda'da düzenlenen bedensel 


engelliler dünya şampiyonasında 
tarihimizde ilk defa final yüzdüm. 50 
metre kelebekte ve 50 metre 
sırtüstünde altıncı oldum. 2011 
yılındaki Avrupa şampiyonasına büyük hedeflerle gittim, çok sıkı 


çalıştım ve Avrupa şampiyonu oldum. 
2012 Londra Paralimpik Oyunları için 
çok iyi çalışmama rağmen istediğim sonucu alamadım. Yine de ilk defa final yüzme başarısını gösteren sporcu oldum. 2013 Dünya Şampiyonasında Montreal'de madalyayı 4 saliseyle kaçırdım. Finale ikinci olarak kalıp dördüncü oldum. 
2014 Avrupa Şampiyonasında 50 
metre kelebekte Avrupa ikincisi, 2015 
Dünya şampiyonasında 50 metre sırtüstünde dünya üçüncüsü oldum. 
2016 Paralimpik Oyunlarında 50 
metre kelebekte beşinci, 50 metre sırtüstünde altıncı oldum. 


Meksika'da hangi mesafelerde ve stilde yüzeceksin? 


50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü, 
100 ve 200 metre serbest yüzeceğim. 


Uzun mesafeleri ilk defa bu sene yüzmeye başladım. Yüzmede tecrübe çok önemlidir. 100 ve 200 de çok fazla bir tecrübem yok ama ilk defa 


yüzdüğüm yıl barajı geçtim ve şu an 
200 metrede madalya ümidim var. 
Uzun mesafede madalya almak benim 
için çok önemli. Çünkü 200 metre 50 
metre gibi değil, çok zor. 


Branşında en güçlü rakiplerin kimler? 


Her branşta farklı rakipler oluyor ama en güçlü olan Brezilyalı Daniel Diaz. 
2012'de Londra'da 7, 2016'da Rio'da 4 
altın aldı. Bütün dünya rekorları onun. Çok zorlu bir rakip. Bunun dışında İngiliz bir rakibim var özellikle 
50 metre kelebekte. Avrupa rekoru 
ona ait. Ama bu sene en iyi dereceyi ben yaptım o benden gerideydi. 
İnşallah Meksika'da rekor kırıp şampiyon olmak istiyorum. 


Hazırlık süreci nasıl gidiyor? 
Günlerin nasıl geçiyor? 


Bu sezon hiç olmadığı gibi yoğun ve verimli bir şekilde hazırlanıyorum. 
2016'da bir takım sorunlar yaşamıştık, onları artık geride 


bıraktık. Şu an antrenörüm Fatih Kurt 


ile çalışıyorum. Bu bizim için büyük bir şans. Bütün branşlarımda en iyi derecemi yaptım ve alışık olmadığım bir sistemde yaptım. Sezon başında haftada on, şu an ise yedi antrenman yapıyorum. Bunun yanında kara çalışmaları ve egzersizler yapıyoruz. 
Normalde biz bu kadar çok yarışa katılmazdık. Bu yıl üç yurt dışı ve iki yurt içi yarışına katıldım. Dünya şampiyonasıyla birlikte altı yarış yüzmüş olacağım. Ne kadar daha fazla depara çıkarsam o kadar daha fazla tecrübe olur. Bu yıl çok iyi çalıştık, zaten derecelerim de bunu gösteriyor. 


Tüm ülkenin gözü sende şu an. 
Herhangi bir baskı hissediyor musun? 


Hayır. Bu benim için bir motivasyon. 
Tüm ülkenin desteği, ailemin desteği çok motive edici. Yarışa son on gün kala köyümüzün hafızları hatim indirmeye başladılar. Ana annembabaannem gece namazlarına başladılar. Bütün bunlar bende bir sorumluluk duygusu uyandırıyor. 
İstikrarlıyım, çok istekliyim. İstek her zaman kazandıracak diye bir şey yoktur. Ama ben elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü verebilirim. 
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Örnek aldığın sporcu var mı? 


Küçükken örnek aldığım sporcu amcamdı, kendisi gerçekten çok başarılı bir sporcuydu. Sonradan kendi branşımda birilerini örnek almaya başladım. Bizzat kendi rakibim Daniel Diaz onlardan biri. 
Çok kaliteli bir sporcu, çok büyük ödüller kazandı. Messi'nin, Ronaldo'nun bulunduğu salonda yılın sporcusu ödülünü alan biridir. 
İnsanlığı mükemmeldir, özellikle de o yönünü örnek alıyorum. Herkesle çok iyi muhabbeti vardır. Bu kadar başarısı olmasına rağmen herkese eşit şekilde yaklaşır, kimseyi küçük görmez. Mütevazı bir kişiliğe sahiptir. 
2015 dünya şampiyonasında madalya 
hedefim vardı. Biliyorsunuz sporcular yarıştan önce bekleme salonunda olur. Herkes o an sadece kendini düşünür kendi yarışına konsantredir. 
Omurilik felçlilerinin baş ağrıları olur, bazen krizleri gelir. Güçlü rakiplerimizden Yunan bir yüzücü vardı, ağrısı oldu ama Dani yanına gitti iyi olup olmadığını sordu. O ana kadar ben onun o krizi yaşadığının farkında bile değildim. Birazdan belki de dünya rekoru kıracakken orada rakibinin iyi olup olmadığını sordu. 
Onun iyiliğini düşündü, gerçekten mükemmel bir insan. 


Sen de genç bir sporcusun ama burada yanımızda senden daha genç olan milli sporcular da var. 
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Tecrübelerine dayanarak onlara tavsiyelerin oluyor mu? Önerilerin neler, mutlaka şunu yapsınlar dediğin neler var? 


İletişim kurabilme imkânım olan herkese tavsiyelerde bulunmaya çalışıyorum. Buradan verebileceğim mesaj şu olabilir. Yüzme çok zor bir spor. Bütün sporlar çok zor. Sporcular bazen bıkabiliyor. Ama sabretmek lazım, mutlaka karşılığını alıyorsun. 
Sporu hiç bırakmasınlar, bıkmasınlar, mücadeleye mutlaka devam etsinler, meyvelerini mutlaka toplayacaklardır. 
Çok çalışsınlar ama “Ne kadar çalıştığın değil nasıl çalıştığın önemlidir” der Muhammed Ali. 


Verimli çalışmaya çalışsınlar. 


Sözü diğer genç arkadaşlara da verelim biraz. Siz nasıl hazırlanıyorsunuz şampiyonaya? 


Fatmanur Baki: Beytullah benim kulvar arkadaşım. Beraber antrenman yapıyoruz. Çalışmalar şu an iyi gidiyor. Bazen performansımız düşebiliyor moralimiz çok çabuk bozulabiliyor. Özellikle benim moralim çok çabuk bozluyor, motivasyonum çok çabuk düşebiliyor ama ben her zaman Beytullah'ı örnek alırım. O bana hep uyarılarda bulunur, “Toplan, odaklan, bugün kötü yüzebilirsin ama yarın daha iyi olacaksın bunu düşünerek antrenmana gir” der. Dünya şampiyonasında benim bir madalya 


hedefim yok. Kendi en iyi derecemi yüzmeye çalışacağım. 50 serbest yarışında final yüzmeye çalışacağım. 


Elif İldem: Benim aslında yüzme kariyerim çok kısa, iki yıldır yüzüyorum. Şans eseri oldu başlamam. Yurtdışı yarışlarına bu sene ilk defa katıldım. Almanya ve Kanada'da yüzdüm. İlk defa dünya şampiyonasına katılacağım. Çok heyecanlıyım, en iyi derecemi yüzmek için gidiyorum. 


Sümeye Boyacı: Elimizden geleni gösterip derecelerimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. 


Mehmet Hocam, Beytullah ve genç sporcularımız hakkında neler söylersin? 


Mehmet Bayrak Milli Takım Antrenörü: Yaklaşık 15 yıldır engellilerle çalışıyorum. 5 yıldır da yüzücüleri profesyonel anlamda performans odaklı çalıştırıyorum. 
Beytullah diğer sporcularımız için bir idol. Gençlere, onu örnek almalarını söylüyoruz. Beytullah sporcularla yakından ilgilenir. Genç yüzücülerin de hayali onun gibi bir sporcu olmak. 
Beytullah'ın göstermiş olduğu performans onların hayallerini süslüyor, onlar da o seviyeye gelmek istiyorlar. 


Beytullah Eroğlu: Genç sporcularımız biraz mütevazı davranıyorlar. Onun için onlarla ilgili bilgileri ben vereyim. 
Fatmanur, görme engellilerdeki en başarılı sporcumuz. 50 metre serbest branşında final yüzmek çok önemli bir başarı. Elif psikoloji bölümünü 3.95 ortalama ile bitiren bir öğrenci, şu an yüksek lisans yapıyor. Sümeye ayrıca dikiş dikebiliyor, resim, ebru sergileri var. Rusya'da sergi açtı en 


son. Sevilay Öztürk, 2016 Paralimpik Oyunlara katılan en geç sporcu olarak tarihe geçti. Meksika'da madalya hedefliyor. Eğitimli bir ekibiz. İnşallah sayımızı daha çok artar. S) 


Türkiye-Azerbaycan Özel Sporcular İşbirliği kapsamında Azerbaycan Bakü'de Türk 
Cumhuriyetleri Federasyonları Kurulması için çalışmalar başladı. 


ürkiye Özel Sporcular Spor Ti Federasyonu Başkanı Birol 

Aydın Azerbaycan'da bir dizi temasta bulundu. Federasyon 


Asbaşkanlarından Ensar Kurt, Metin Toroman ile birlikte gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinde Aydın, Türki Cumhuriyetler Özel Sporcular Spor Oyunları startını vermek üzere Azerbaycan'da Azerbaycan Milletvekili Fuat R.Muradov, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Farit Mansurov, Bakü Auotizm Spor 


Vakfı başkanı Elnur Mamadov, Down Sendromlu Vakıfları ve Özel Sporcular Spor Kulüpleri ile bir araya geldi. 


Yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alış verişinde bulunarak Türkiye-Azerbaycan Özel Sporcular İşbirliği kapsamında Azerbaycan Bakü'de Türki Cumhuriyetler Federasyonları Kurulması için ilk görüşmelerde bulunan Başkan Birol Aydın, burada yaptığı bir açıklamada, “Türkiye Özel 


Sporcular Spor Federasyonu camiası olarak bir ilki ve hayali 


nümayiş etdiron ikinci bir v 


— zM 


gerçekleştirmenin ve heyecanını 


yaşıyoruz. Amacımız kardeş ülkelerimizde bulunan Özel Bireylerimizin kapalı kapılar ardından çıkıp spor sahalarında bir güneş gibi 


doğmasıdır.” dedi. 


Başkan Birol Aydın sözlerine “Türki Cumhuriyetler Federasyonları tarihinde yeni bir sayfa açacak olan bu girişim yeni başlangıçlara ışık olacaktır. Yapılan çalışmaların Ülkemiz ve kardeş Ülkelerimiz adına hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde devam etti. S) 
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“GÖZ KAÇIRMA'lardan “MÜSABAKA TAKİBİ'ne 


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ata Öztürk 


ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretim Üyesi 


Toplumsal 
Si cinsiyet 

eşitsizliklerinin 

yüksek sesle dile getirildiği günümüzde, engelliliğin basın fotoğraflarındaki temsiliyetinde ise, kadınlar lehine bir değişime şahit olundu. 
Engelli bireyi durağan, edilgen olarak gösteren pasif pozların yıllar içinde azalarak yerini dinamik, etken pozlara bıraktığı görülmekte. 


osyopolitik bir tanımlamaya 

göre engellilik, 

yapılandırılmış sosyal 

çevrenin özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına ve isteklerine yanıt verememesinden kaynaklanmaktadır. Bu perspektife göre; ilişkili sorunların çözümü, engelli bireylere yönelik insan haklarının genişletilmesi ile çözümlenebilecektir. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki bazı kritik yasal düzenlemelerde bu yaklaşımın izlerini görmek mümkündür. 


Politika değişimlerinde uluslararası anlaşmalar ve anayasalar sağlam bir dayanak olmakta ancak tek başlarına 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yetersiz kalmaktadır; engelliler lehine yorumlama için ilave katkılar, destekler aranmaktadır. Politika girişimcisi olarak ifade edilen etki edici toplum katmanları, hak savunucuları, siyasi kesimler, konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel basın paylaşımları ve bunların arasındaki etkileşimler politika değişikliğine tesir eden öğeler olabilmekte. Engelli haklarının gelişiminde anahtar rol oynamış bazı önemli yasal düzenlemeleri 30-40 yıl bandında incelemiş akademik çalışmalar mevcuttur. Bu incelemelerde parlamento faaliyetlerinin ve gazete haberlerinin içerik analizleri yapılmıştır. Zaman serisi verileri olarak ifade edilen ve ardışık bazı zaman bloklarının incelendiği çalışmalar göstermektedir ki, dikkat çekici sosyopolitik medya hikâyeleri parlamento oturumlarında kendilerine ciddi bir yer bulmuşt 


far im 


Bu durum, bizleri şu iddiaya yaklaştırabilir: Medyadaki engelli sporu konularını ve sorunlarını yeniden tanımlamak, yeni vatandaşlık haklarının, engelli spor yasalarının ve düzenlemelerinin çıkartılmasına katkı sunabilir. Bu görüşün savunucularına göre medyada engelli sporlarının daha çok yer alması sadece yasal haklar konusunda bir katkı sunmaz, aynı zamanda toplum nazarında bu sporcuların nasıl bir statüye konumlandırıldığına de etki eder. 
Sportif katılım olanaklarının toplumun daha geniş kesimleri tarafından desteklenmesi sonucunu doğurabilir. Medyanın sporla ilişkili 


olarak paylaştıkları toplumda kimin ve neyin değerli bulunduğu konusunu daha net tespit etmemize katkı sağlarken, sosyal çevrenin baskın görüşlerini hatta toplumsal normaları yansıtan bir araç da olabilir. Bununla birlikte belki marjinalliğe itilmiş, portif bağlamda hakkı yenmişlerin aşamlarına yön değiştirici etkileri abilir. Bu boyutlarda katk unabilecek yaygın medya ilgisinin aralimpik oyunlar döneminde fazla acağı varsayımından hareketle, farklı toplum kesimlerinin teveccüh ettiği gazeteler üzerinden bir içerik analizi gerçekleştirildi. 


Wo Ju 


ğe) 


Yöntem olarak yaygın temalar ve haber olarak okuyucuyla paylaşılmaya değer bulunan yazılar incelenmiştir. 
Bu tercihler anlamında, gazetelerin politik eğilimleri arasında bir fark olup olmadığına da bakılmıştır. 
Gazetelerin yayın politikasının tanımlanmasında çeşitli sınıflandırma alternatifleri mevcuttur. Ülkemiz özelinde, bazı kaynaklarda “Muhafazakar, İslami, Ulusalcı, Kemalist, Laik, Liberal, Milliyetçi, Etnik Milliyetçi, Azınlık, Hükümet Yanlısı, Hükümet Karşıtı, Merkez Sağ, Merkez Sof" gibi tanımlamalar gazetelerin yönelimlerini ifade etmek için kullanılabilmektedir. Bu çalışmada anaakım medya ve tirajlar dikkate alınmış, “sol/liberal” ve 

“sağ/ muhafazakar” tasnifi tercih edilmiştir. 2004-2008-2012 yıllarında Paralimpik Oyunların iki hafta öncesinden başlayıp iki hafta sonrasında sonlanan gazete incelemelerinde, anaakım ulusal 


Engelin Aktif Erkek Gözüktüğü Oo Pozlu Sayısı 
2004 17 6 6 11 9 24 
2008 66 43 34 32 85 86 
2012 174 148 94 80 198 339 
TOPLAM 257 197 134 123 292 449 
gazetelerden en yüksek tiraja sahip başarıları ve ulusal gurur yine sıklıkla 


(ancak spor gazetesi olmayan) 10 
gazete üzerinden rastgele seçilen 5'i değerlendirmeye alınmıştır. 
Fotoğraflara ilişkin olarak da karelerdeki cinsiyet, engelin açık mı yoksa gizlenerek mi paylaşıldığı, pozların aktif mi pasif mi olduğu gibi detaylar incelenmiştir. Açmak gerekirse... atış anındaki bir basketbolcu aktif iken, tekerlekli sandalyede oturarak bekleyen bir sporcu pasif olarak tanımlanmıştır. 
Bu fotoğraflara ilişkin özet tablo okuyucunun ilgisine sunulmuştur. 
Şimdi yazıların içerik analizlerine bir göz atalım... 


2004 


Bu dönemde engelli sporlarıyla ilgili 
23 habere/makaleye yer verilmiştir. 
Makalelerde sporcuların başarıları ve ulusal gurur ana tema olarak karşımıza çıkmaktadır (Örn. Yalnız iki makalede ülkemiz engelli sporlarına atıf yapılmamıştır). Okuyucular geçmiş skandallarla ilgili bilgilendirilmiştir (Örn. İspanyol özel sporcular hilesi). Engelilikle ilgili acı ve üzüntü veren deneyimler çok sıklıkla paylaşılmıştır. Sporun travmayı azaltıcı rehabilitasyon etkisinin sıklıkla paylaşılması bu dönemdeki yayınlarda tıbbi-medikal oryantasyonun hakim olduğunu göstermektedir. Paylaşılan haberlerin karşılıklı oranlarına bakıldığında sol/liberal eğilimi temsil eden gazeteler 9670, sağ/muhafazakar 
görüşü temsil eden gazeteler ise 30 
oranında haber paylaşımı gerçekleştirmiştir. 


2008 


Engelli sporlarıyla ilgili haber ve makale sayısı yaklaşık iki kat artarak 50'ye ulaşmıştır. Sporcularımızın 


kullanılmıştır. Skandallar ve marjinal antreman metodları detaylı olarak tasfir edilmiştir (Örn. Teknolojik doping, yanlış zeka seviyesi bildirimi, performansı artırmak için kasların travmatize edilmesi). Engellilikle ilgili medikal yaklaşım yoğun olarak sürmekle birlikte, sosyal yaklaşımın yer aldığı haberler de görülmüştür. Politik oryantasyonlar arasındaki sayısal fark zıt yönlere gitmiştir. Sağ/muhafazakar eğilimi temsil eden gazeteler bu sefer daha geniş bir oranda haber paylaşımı yapmıştır: /058 


2012 


Haber/makale sayısının 80'e çıktığını, sporcularımızın performanslarının ve milli başarıların yine sıklıkla ön plana alındığını görüyoruz. Başarılar dışında en çok ilgi çekenler ise dramatik konular olarak karşımıza çıkıyor (Örn. 
Şampiyona Hırsız Şoku, Dramla Gelen Mutluluk, Yetimhaneden Çıkan Altın Kız gibi başlıklar). Önceki iki Paralimpik Oyunlar döneminden farkı olarak, engelliliğin sosyal boyutunun 


daha fazla ele alındığı bir kapsam mevcut. Haber miktarındaki politik oryantasyon farkı yok denecek kadar az olmuştur (Sol/liberal: 49; Sağ/muhafazakar: 7051). 


Engelli bireylerin basında yer almalarına ilişkin bu çalışmanın temel kuramsal altyapısı Hall'un “Ötekileştirme Kavramı” ve DePauw'un “Engelliliğin Görün(me)mesi” olarak ifade edilebilir. Tarihi gelişimsel süreçten bakıldığında ötekileştirme anlamında hala kat edilecek bir mesafe görünmektedir. Bununla birlikte artık engelin gözümüzü kaçırdığımız bir mahcubiyet meselesi değil, sporla daha fazla anlam bulan bir toplumsal çeşitlilik olarak görülmeye başladığını iddia edebiliriz. 


Tüm dünyada ortak tema olan 'ulusal gurur, ötekileştirmenin bir sembolü olarak görüldüğünden kimi zaman engelli araştırmalarında ciddi eleştiriler getirilen “destansı kahramanlıklar, farkındalığı artırmayı hedefleyen “engelli sporuna yönelik teknik bilgilendirme! belki tiraj kaygısıyla paylaşılan skandallar”, yaygın temalar olarak tespit edildi. 
Sporcuların rakipleriyle mücadele anlarından, ne yazık ki tüm yıllarda sınırlı sayıda pozlar mevcuttur. 
Üstelik bunların bir kısmı olumsuz münakaşa hikayeleri içermektedir. 
Engelli Olimpiyatları gibi bazı hatalı kullanımlar da 2004'ten 2012'ye sürmüştür. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin yüksek sesle dile getirildiği günümüzde, engelliliğin basın fotoğraflarındaki temsiliyetinde ise, kadınlar lehine bir değişime şahit olundu. Engelli bireyi durağan, edilgen olarak gösteren pasif pozların yıllar içinde azalarak yerini dinamik, etken pozlara bıraktığı görülmekte. 
2012 yılında politik figürlerin 
basındaki yansımalarının çokluğu ise, engelli spor politikalarına ve yasal düzenlemelere yönelik olarak siyasi partilerden daha yaygın bir olumlu destek beklenebileceğine işaret ediyordu... 
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Demiören: 


“Kimse Olmasa da Biz Olacağız” 


TFF Engelliler Koordinasyon 


Kurulu Başkanı 


TEF Başkanı 
Yıldırım b | Demirören; 
“Futbol Aşkı Engel 
Tanımaz” sloganı ile uyumlu işbirliği yürüttükleri ve engelli futbolun gelişiminde özellikle stratejik ortaklarımız diye vurguladığı Bedensel, İşitme, Görme Engelli ve Özel Sporcular Federasyonlarına; finans, iletişim, kamp, malzeme, pazarlama konularında destek verdiklerini ifade etti. 


28 OCAK-ŞUBAT DB» 2018 > LİMİTSİZSPOR 


ürkiye Futbol 

Federasyonu Başkanı 

Yıldırım Demirören 

3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesaj ile aslında bir bakıma Başkanlığını yürüttüğü TFF'nin engelli futboluna verdiği destekleri, öte yandan engelli futbolun bugün geldiği yeri ve daha da önemlisi engelli futbolun geleceği konusunda yeni stratejileri de açıklamış oldu. Böylece tüm dünya için çok önemli ve anlamlı bir günde içeriği güçlü mesajlarla engelli vatandaşlarımız için “Her zaman olduğu gibi onların yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi. 


TFF'nin uzun yıllardır planlı programlı ve önceden belirlenmiş stratejilerine de işaret eden Demirören, “Türkiye Futbol Oynuyor adı altında engelli futbolu 
için yürütülen çalışmalar, 2013 
yılında yeniden organize ettiğimiz Engelliler Koordinasyon Kurulu bünyesinde devam ediyor. Futbolun güzelliklerini ön plana çıkarırken, çalışmalarımızı ülkemizde 7'den 70'e herkesin futbol oynama fırsatı bulması hedefiyle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. 


UEFA'ya bağlı ülkeler arasında engelli futbolunun desteklenmesi ve geliştirilmesi konusunda tek kurumsal yapının TFF çatısı altında bulunan Engelliler Koordinasyon Kurulunun olduğuna dikkat çeken Demirören; TFF'nin bu öncü rolü UEFA'nın da dikkatini çekmiş ve diğer üye ülkelere de bunu model olarak önerdiğini ifade etmiştir. 


Sevgimizi Veriyoruz 


TEF Başkanı Yıldırım Demirören; “Futbol Aşkı Engel Tanımaz” sloganı ile uyumlu işbirliği yürüttükleri ve engelli futbolun gelişiminde özellikle stratejik ortaklarımız diye vurguladığı Bedensel, İşitme, Görme Engelli ve Özel Sporcular Spor Federasyonlarına; finans, iletişim, kamp, malzeme, pazarlama konularında destek verdiklerini ifade etti. “En önemlisi de tüm “TEF ailesi olarak engelli futbolcularımıza sevgimizi veriyoruz” sözünün de altını çizmek istiyorum. Başkan'ın bu sözünde sadece Başkan ve Yönetim Kurulu veya engelli futbolunu geliştirmek üzere oluşturulan Engelliler Koordinasyon Kurulu olarak değil de tüm TFF çalışanlarının bu “sevgisinden bahsetmesi de TFF'nin hem geçmişte yaptıkları ile hem de gelecekte de tüm çalışanlarımız ile bir bakıma engelli futboluna destek olacağını güçlü bir şekilde vurgulamıştır. 


Stratejik Ortaklık 
Kurduk Başarılar Geldi 


Demirören, mesajının ikinci bölümünde TFF'nin stratejik ortaklığı, yeni projelerin hayata geçmesiyle A Milli Takımların elde ettiği başarıları tek tek sıralarken 
2018 yılı için de yeni hedefleri daha 
yukarıya çektiği görülüyor: 


“Bu yıl içerisinde 2 önemli şampiyonluk yaşadık. İşitme Engelliler Federasyonu bünyesinde bulunan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımımız son iki Dünya ve 


Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Samsun'da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyatlarında (Deaflympics) Olimpiyat Şampiyonu olarak başarılarını taçlandırmıştır. İkinci şampiyonluk da tüm halkımızı büyük sevince boğan 'Tek Ayaklı Kramponların' zaferiydi. Ampute Milli Futbol Takımımızın Avrupa şampiyonluğunda ülke olarak aslında 


her aşaması bir hikâye olan süreci yaşadık. TFF'nin garantörlüğü ile ülkemizde yapılmasına karar verilen ve yine TFF'nin desteği ve ev sahipliğinde Riva'da başlayan organizasyonun 40 bin seyirci önünde Vodafone Park'ta şampiyonluğa ulaşması uzun yıllar Türk halkının hafızasından silinmeyecek bir toplumsal birlikteliği ve duygusal yükü yaşadık. Yıllar önce TFF'ye yeni Başkan olduğum dönemde Ankara Batıkent'te kurulması için de büyük destek verdiğimiz Ampute Futbol Ligi müsabakasını yerinde izlemiş ve orada gördüğüm azmin, mücadele gücünün bir gün madalya ile sonuçlanacağına inancımı artırmıştı. Meksika'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da ampute millilerimizden şampiyonluk bekliyorum. 


Bir diğer önemli gelişme de Sesi Görenler futbolunda oldu. 2013 yılında TFF'nin stratejisi doğrultusunda ve verdiği destekle Avrupa'nın ilk ve tek 


Görme Engelliler Futbol Ligi'ni kurmamızın ardından “Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi" organizasyonun UEFA'dan yılın pazarlama ve aktivasyon ödülü aldı. Hemen aynı yıl Avrupa üçüncülüğü kazanmış ve 2015 yılında da Avrupa Şampiyonu olmuştuk. Bu başarı Sesi Görenler Milli Takımımıza 


Rio Oyunlarına katılma hakkı sağlamıştı. Bu yıl Almanya'nın Berlin şehrinde yapılan Avrupa Görme Engelliler Şampiyonası'nda 5.liği alarak 
2018 yılında İspanya'da yapılacak 
Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılma hakkı elde etti. Millilerimizin hedefi ilk 
kez katılacağı bu şampiyonada ilk 3 


dereceye girmek olacaktır. 


Geçtiğimiz yıl yaptığım açıklamada, Bu örnekleri daha da çoğaltıp engelli futbolunda en iyi ülke olma iddiamızı kararlılıkla sürdüreceğiz demiştim. Bu iddia ve hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaştığımızdan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim.” 


Kimse Yokken Biz Vardık 


Başkan Demirören'in TFF olarak verilen desteklerin yanında her bulduğu fırsatta engelli futbolcularımıza bir araya geldiğini de biliyoruz. Özellikle mesajında belirttiği 
Ankara/ Batıkent'te 9 Mart 2013 
Ampute Futbol Ligi maçını izlemek için Antalya'da yapılması planlanan ve açıklanan Yönetim Kurulu toplantısını Ankara'ya da aldığını ve tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ile maçı izlediğini hatırlatmak istedim. Daha sonra Avrupa Şampiyonu olan Görme 


Engelliler Milli Takımı'nı Konya'da oynanan Türkiye-Hollanda maçına özel 


misafiri olarak davet etti. Bunun gibi örnekleri daha da uzatabilirim ancak altını çizmek istediğim konu Ampute Milli Takımımızın tarihi başarısı üzerine sıcağı sıcağına Riva'da verdiği yemekte yaptığı konuşmada “Kimse yokken biz vardık” sözüdür. Çünkü Demirören'in bu sözünü gelecekte de başarı ya da başarısızlık durumunda da 


“Kimse olmasa da yine biz olacağız” 


demek olarak okuyorum. 


Sponsorlarımız Stratejik Ortağımız Oldu 


Başkan Demirören'in mesajının son bölümünde 2016 yılında yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak; “Ana sponsorlarımızın önümüzdeki aylarda yapacağı sürpriz katkılarla engelli futbolunu daha da ileri noktalara götüreceğimizin müjdesini vermiştim” diyerek 2017 yılında TFF'nin öncülüğünde ve garantörlüğünde Nike ve Turkcell'i de engelli futboluna sponsor yapmış olmanın gururunu yaşadığını ifade ediyor. 


“Hedefimiz Engelli Spor Federasyonlarını kendi ayakları üzerinde duracak kurumsallaşmış bir yapıya kavuşturmak” sözünün de Türk sporunun gelişmesi açısından “sponsorların desteğine” vurgu yapmasını Federasyonlarımızın başarıya ulaşmasında anahtar bir cümle olarak görüyorum. 


Tabii engelli futbolunda hem sportif olarak elde edilen başarılarda hem de sponsorların devreye sokulması ve Başkan Yıldırım Demirören'in geleceğe 


yönelik stratejilerinin hayat bulmasında yakın çalışma arkadaşı; İdari İşler Organizasyonlar Sponsorluklar ve Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nun yoğun iş 


yüküne karşın aynı zamanda Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan da sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi görevlendirmesinin engelli futbolunun gelişmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunun da altını çizmek isterim. (© 
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Para-Tekvando 2020 
Tokyo Paralimpik 
Oyunlarında ilk defa yer alacak. Dünyada Söz sahibi olduğu bu branşta Türkiye'nin en az üç madalya alacağı kesin gözüyle bakılıyor. 
Tekvando Federasyonu 
Başkanı Metin Şahin'e bu süreçte yapılan çalışmaları ve hedefleri sorduk. 


—— 


A a 


2020 Yılında 
Tokyo Paralimpik 
Oyunlarında ilk kez Para-Tekvando müsabakaları başlayacak. Bu süreçte yapılan çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz? Kaç sporcu ile katılma hedefi var? 


Son yıllarda paralimpik branşlar içerisine dâhil edilen Para-Tekvando branşında 6 sporcu kontenjanıyla 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Li 


Metin 
Sahin: 


UKYO DA 


MADALYA 


yarışmalar yapılacak. Biz de 2009 
yılında başladığımızdan bu yana paralimpik tekvandoya çok büyük önem veriyoruz. O zamandan bu yana dünya ve Avrupa şampiyonaları yapılıyor. Bu şampiyonalarda çok büyük başarılar elde ettik. Her zaman ilk üç içindeyiz. Avrupa ve dünya şampiyonluklarımız var. Para-Tekvando iddialı olduğumuz branş. 
Özellikle özel sporculara federasyon olarak ayrı bir önem veriyoruz. 


Sporcu adaylarına erişim yönünde ne gibi çalışmalar yapılıyor? 


Türkiye'de tüm illerde arama - tarama çalışmaları yapıyoruz. Özel sporcularımızı, paralimpik sporcularımızı bulmaya çalışıyoruz, antrenörleri onların oldukları yerlere 


YANSIMIZ 


YUKSEK 


yönlendiriyoruz. Şu an geldiğimiz nokta oldukça iyi. Biz paralimpik oyunlara zaten hazırdık. Yeni başlamış değiliz. Paralimpik oyunlarda Para- Tekvando branşında 
üçü kadın üçü de erkek olmak üzere 6 
kota var. Bizim hedefimiz en az 4 
sporcu ile katılmak. Bu da gelecek üç yılda yapılacak puan müsabakalarında belli olacak. Ama dört sporcumuz 


olimpiyat havuzunun içinde çok iyi ilerliyorlar. İnanıyoruz ki paralimpik oyunlara gidecek olan sporcularımız çok başarılı olacak. Çünkü onlar Avrupa ve dünya şampiyonlukları almış çok kıymetli sporcular. Üç yıllık zaman zarfında tecrübeleri daha da artacak. Bu anlamda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile de işbirliği içindeyiz. Bu birimin daha da aktifleşmesi daha ileri boyutlarda 


müsabaka ve antrenman çalışmalarının yapılması için önümüzdeki üç yıl içinde projelerimiz devam edecek. 


Para- Tekvando branşının Bedensel Engelliler Federasyonunda değil de Tekvando Federasyonu çatısı altında faaliyet göstermesinin nedeni nedir? 


Dünya Tekvando Federasyonunun almış olduğu bir karar var. Bu branşın ulusal federasyonlarda ilerlemesini istiyorlar. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonuyla da bu konuda görüştük, çalışmaların ve kampların bizim tarafımızdan yapılması konusunda sağolsunlar bize yardımcı oluyorlar. 


Altyapıdan gelen sporcu kaynağımız nasıl? 


İlk zamanlarda kaynağımız biraz zayıftı ama gelinen noktada iyileşti. 
Daha da iyileşecek. Şu anda 50-60 
civarı sporcumuz var, bunun 25 
kadarı milli takımı temsil edecek düzeyde. Bu sayının artması lazım. 
Artacağına da inanıyoruz. 
Başarılarımızı görenler geliyor. 
Hedefimiz tüm engellileri, işitme olsun bedensel olsun ya da özel sporcular olsun amacımız spor yaptırırken rehabilite etmek, onlara yardımcı olmak. 


Bunun tabii bir de sosyal boyutu var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 


Engelli vatandaşların topluma kazandırılmalarını, her birey gibi 


iş 
. 
gi Si 


Mr l 


PN 


hareket etmelerini sağlamak çok 


önemli. Kendilerine güvenlerini sağlamak gerekiyor ki bu sporun da en önemli amacı bu. Tekvando sporu duygusal ve fiziksel anlamda çok büyük gelişmeler sağlıyor. Bu sporun kendine has disiplin anlayışı ve 


prensipleri var. İyi insan olma, iyi 


vatandaş olma, topluma entegre olma konusunda çok büyük faydaları var. 
Esnek bir spor, fiziksel anlamda çok büyük şeyler katıyor ama duygusal anlamda da öyle. Bu sporun öğretilerinde merhamet, alçakgönüllülük, iyilik, yardımlaşma, paylaşma gibi insani duygular var. 
Hayatında hiç yurt dışına ya da il dışına çıkamamış sporcular orada kendi gibi insanlarla beraber 


oluyorlar, paylaşımda bulunuyorlar. 


Para-Tekvando sporunu yapmak isteyenlerin nereye başvurması 


gerekiyor? 


Direkt federasyonumuzu aramaları yeterli, biz onları gerekli yerlere 


yönlendiriyoruz. 


Yeri gelmişken ödül yönetmeliği ile 


ilgili de bir şeyler söylemek isterim. 


Engelli sporlarının daha çok desteklenmesi lazım. Bu sporcular da zor şampiyonalar yapıyorlar, çok güçlü sporcularla mücadele ediyorlar. 
Ödül yönetmeliğinde iyileştirmelerin yapılması onları daha da motive edecektir. (9) 
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Tesadüf eseri televizyonda kendisi gibi kolundan engelli bir kick boksçunun rakibini nakavt etmesini izleyen 
Yasin Tokdoğan sürekli heves ettiği kick boks sporunu yapabileceğine oan karar verir. Ertesi gün evinin yakınındaki spor salonuna gider. 
Ancak gittiği salonda kick boks hocası olmayınca tekvando sporuna başlar. ilk şampiyonasından dünya üçüncülüğü ile dönen Yasin bir yıl sonra Avrupa şampiyonluğunu kazanır. 

İşte Yasin 


Tokdoğan'ın hikâyesi. 
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Y 


Yasin Tokdoğan 


YMM 


asin Tokdoğan'ın hikâyesi nasıl başlıyor? Sporla tanışman nasıl gerçekleşti? 
1989 Ankara 
doğumluyum. Bütün eğitim hayatımı 
Ankara'da geçirdim. 
Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunuyum. 
Halen Hacettepe 
Üniversitesi Spor 
Bilimleri ve Teknoloji 
Ana Bilim Dalında Spor Sosyolojisi yüksek lisansı yapıyorum. Tezimi engelli sporcular üzerine yazacağım. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığında memur olarak görev 


yapmaktayım. 


Spora 2009 yılında televizyonda gördüğüm bir video ile başladım. 
Benim gibi kolundan engelli bir kick boksçunun maçına denk geldim. Maçta rakibini nakavt ediyordu. O zamana kadar hep heves etmiştim ama bu tarz sporların bana uygun 


olmadığını düşünürdüm. 
O videoyu görünce yapabileceğimi düşünerek evimizin sokağındaki spor salonuna gittim. İlk olarak amacım kick boksa başlamaktı. Benim gittiğim salonda kick boks hocası olmadığını ama istersem tekvandoya başlayabileceğimi söylediler. Ben önce istemedim çünkü tekvandonun ne 


olduğunu bilmiyordum. 
Sonra eve gittiğimde bir önceki olimpiyatların tekvando videolarını açıp izledim. Tamamen tekmeler üzerine olması 


beni kick bokstan daha çok cezp etti açıkçası ve böylece tekvandoya başlamış oldum. 


Uluslararası şampiyonada ilk ne zaman yarıştın? 


2010 yılıydı. Tekvandoya 
başladıktan yedi ay sonra dünya şampiyonasına gittik. İlk resmi maçım olacaktı. İlk faaliyetim olmasına rağmen gayet iyi bir dereceyle döndüm. 


Dünya üçüncüsü oldum. 


Bu kadar kısa sürede böyle bir başarıyı bekliyor muydun? 


Benim ilk resmi maçım olacağı için açıkçası beklemiyordum. Çok iyi çalışmıştım. Haftada altı gün antrenman yapıyordum. 
Hocam Mehmet Örkan bana, beni milli takıma sokmak istediğini benim de biraz fedakârlık yapıp daha çok çalışırsam bunu başarabileceğimizi söyledi. 
Çok çabuk ilerledim. Ama dünya kupası için umutlu değildim. Orada üst üste ilk iki maçımı aldım ancak yarı finaldeki rakibime yenildim. 


Yendiğin rakipler hangi ülkenin sporcularıydı? 


İlk rakibim Arthur Kan diye bir Rus sporcuydu hiç unutmuyorum. Çünkü kendisi bir önceki dünya şampiyonuydu. 
Çekebileceğim en kötü kurayı çekmiştim ama müsabakaya özgüvenli çıktım çünkü yenilsem de kaybedeceğim bir şey yoktu sonuçta ilk maçımdı. Ama kazandım. Bir yıl sonra da Avrupa şampiyonu oldum. 


Spora ilk başladığında ailenin tepkisi nasıl oldu? 
Tekvando değil de başka bir spor dalıyla mı uğraşmanı istediler yoksa destek mi verdiler? 


Tekvandoya başladıktan yedi ay sonra dünya şampiyonasına gittik. İlkresmi maçım olacaktı. 
İlk faaliyetim olmasına rağmen gayet iyibir dereceyle döndüm. Dünya üçüncüsü oldum. 
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Ben çocukluğumdan beri rahmetli babamla geceleri kick boks maçları izlerdim. O da çok severdi ama annem hiç hazzetmezdi, benim heves etmemi de istemezdi. Spora onlardan habersiz başladım. 
Bir hafta sonu çantamı alıp evden çıktım. Annem gördü, nereye gittiğimi sordu. Ben de spora başladığımı söyledim ama hangi sporu yaptığımı söylemedim. Tekvando yaptığımı ancak birkaç hafta sonra söyledim. Babam çok endişe etmedi diye tahmin ediyorum hatta sevinmiştir bile. Ama annem hiç hoşlanmadı, sağlam olan elimi de kıracağım diye endişeleniyordu. Çünkü kırarsam hayatım ciddi şekilde zorlaşacaktı. Milli takıma girince biraz yumuşadı, dünya üçüncüsü oldum biraz daha yumuşadı. 
Şimdi benimle gurur duyuyor. 


Genel olarak engelli sporuna olan ilgiyi nasıl görüyorsun? 


Ampute Futbol Milli Takımı son dönmede çok ciddi bir başarı elde etti. 
Organizasyonun Türkiye'de olması da büyük bir avantajdı. 
Onlar Avrupa şampiyonu oldu biz ondan hemen sonra takım halinde dünya ikincisi olduk. Ama para tekvando diye kime sorsanız muhtemelen hala kimse bilmez. Bu tamamen medyada görünme ile alakalı. 
Ampute futbolun şöyle de bir avantajı da vardı. Medyanın ilgisi, Beşiktaş'ın stadı onlara açması, herkesi oraya davet etmesi bunlar çok ciddi girişimler. Tekvando salon sporu olduğu için tabii ki böyle bir şey yapılamaz ama herhangi bir kanalda 


maçlarımız canlı yayınlansa ki 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yerel kanal bile olabilir ya da dünya ikincisi olduğumuz ertesi gün gazetelerde ufak da olsa çıksa muhakkak dikkat çekecektir. Medya dışında bilinirliğimizi artıracak başka bir mecra yok. Bizim tekvando 


camiasında bile para tekvandoyla alakalı bilgisi olmayanlar var. Halktan bizleri bilmesini beklemek fazla iyimserlik olur. 


2020 yılında Paralimpik 
Tekvandonun ilk kez olimpik branş olarak müsabakaları yapılacak. 
2020 hazırlıkları nasıl gidiyor? 


Tek hedefimiz o ama ona ulaşmak için ciddi çalışma yapıp kota almak lazım. 


Avrupa, dünya şampiyonaları, açık yapılan Asya, Afrika şampiyonalarında derece almak lazım. 
Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Akşamları 19-21 arası haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Bunun üç günü tekvando, üç günü ağırlık ve kilo vermeye yönelik kardiyo. 


Yılmaz Hocam Tokyo'ya kaç sporcuyla gitme hedefindeyiz? 


Yılmaz Polat: Bizim hedefimiz en az 4 
sporcuyla katılmak. Bunların ikisi kadın ikisi erkek. Ama bu sayıyı altıya kadar çıkarmayı hedefliyoruz. 
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Milli Takımdan hocası olarak Yasin 


hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Yasin nasıl bir sporcudur? 


Yasin çok değer verdiğim, kişiliğiyle, beyefendiliğiyle kaliteli bir arkadaşımız ve aynı zamanda özverili istekli bir sporcu. Bir süre önce Yasin'in sikletini değiştirdik. Bunun da tek sebebi bizim takım olarak başarılı olmak istememizden kaynaklanıyor. Takım olarak da 
Yasin'in sikletinde 75 kiloda 3 
sporcumuz vardı. Ama 754da sporcumuz yoktu. Fiziksel olarak en 


uygun isim Yasin idi. Kendisine biraz daha ciddi bir idmanla fiziğini artırarak artı kiloda yarıştırmak istediğimizi söyledik. Artı siklet boş kalmasın istedik. Bu süreçte biraz performans düşüklüğü yaşadı biz de tekrar eski sikletine geri döndük. Ona göre planımızı, programımızı hazırlığımızı yaptık. 


Tekvandoda sporcu kaynağı hangi seviyede? 


Yılmaz Polat: Engelli sporcu madeni var ama bu madeni işleyecek eğitimci ve bunları bir araya getirecek idarecilere ihtiyacımız var. Bu idareciler eğitimcileri eğitecek, sonra da “Kaynaklar şuralarda, o kaynakların 


üzerine gidin” diyecek. Bununla birlikte bize medya destek verecek. Medya sürekli duyuracak, insanlar engelli çocuklarını bize güvenle teslim edecekler. Görecekler, bir albenisi olacak, doğal olarak bize yönlendirecekler. 


Aileler engelli çocuklarına fazla korumacı davranıyorlar. 
Ancak sizlerin başarılarını, engelli sporcuların şampiyon olduklarını, madalya kazandıklarını gördükçe onlar da yavaş yavaş çocuklarını spora yönlendirmeye başladılar. Sen sporcu olarak, siz de milli takım hocası olarak ailelere ne gibi mesajlar vermek istersiniz? 


Yılmaz Polat: Ben iki farklı engelli projesinde çalıştım. Aynı zamanda işitme engelliler milli takım antrenörlüğü de yaptım. 
Bizim şu an ailelere aslında diyebileceğimiz bir şey yok. Bir şey diyebilmemiz için altyapımızın olması lazım. 
Bizim ilk önce engelli tesislerine ihtiyacımız var. Engelli ğitmenlere ihtiyacımız var. 

ma bu eğitmenler amatör mayacak. İki haftalık, bir aylık urslarla eğitmen olmuşlar mayacak. Beden eğitimi spor üksekokulu gibi bu tarz kullarda engelli birimlerinde sporcu eğitmenlerine ihtiyacımız var. Bunlar olduğu takdirde biz ailelere mesaj verir duruma geliriz. Biz onlarla ilgileniriz, bire bir de dolaşırız bunlar problem değil ama biz kimi nereye yönlendirelim? Ben buradan o engelli ailelerine bir şey duyurursam geri dönüş olduğunda “Hadi buyur hocam sizinle ne yapabiliriz?” denecek. 
Benim de bir kapasitem var. 
Ben zihinsel engellilerle, bedensel engellilerle çalıştım. 
2013'ten bu yana bedensel engelli tekvando milli takım 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Bizim ilk önce engelli tesislerine ihtiyacımız var. Engelli eğitmenlere ihtiyacımız var. Ama bu eğitmenlerine amatör olmayacak. Iki haftalık, bir aylık kurslarla eğitmen olmuşlar olmayacak. 
Beden eğitimi spor yüksekokulu gibi bu tarz okullarda engelli birimlerinde sporcu eğitmenlerine ihtiyacımız var. 


antrenörlüğü yapıyorum. 
2013'te işitme engellileri olimpiyatlarında takım halinde şampiyon olduk. Ben Yılmaz Polat olarak elimden geleni yapıyorum ama ben engelsiz 


tekvando antrenörüyüm. 
Altyapıdan böyle yetişmişim. 
Ama beden eğitimi spor yüksek okulundan mezun olup açıkta kalan o kadar arkadaş var ki. 
Engelli antrenörlüğü mutlaka olmalı spor bilimlerinde. Dört sene orada okusun, sonra mesela Ankara'da 500 metre kare üzerine engelli tesisi kurulsun. Biz zamanında Anıttepe'de küçücük bir merkezi engelli tesisine çevirdik. Ama eğitmenler amatördü. Faydalı olamadık. 
Çünkü bizim mesleki kariyerimiz bu yönde ilerlemiyor. Geçici olarak yapmış oluyoruz. Yine de şunu söylemek isterim. Küsmesinler, evde oturmaktansa bir şeyler yapsınlar. Mutlaka bir çare bulunur. Gelsinler mesela bizim zihinsel engellilerin yarıştığı poomsae kategorisi var. Her engele göre farklı kategoriler var. Aileler imkânları doğrultusunda neler yapabilirler kendileri araştırsın. 
Eğer bir eğitmen bulamıyorlarsa kendileri eğitmen olsun. Mesela bir 


arkadaşım otistik çocuğuna öğretebilmek için wing chun öğrenmişti. 


Yasin Tokdoğan: Ben bu konuda çok şanslı bir engelli çocuktum. Annem çok bilinçli girişken bir kadındır. Beni hiçbir yerden uzak tutmadı. 
Nereye gitse yanında götürürdü. Mesela engelli kartı çıkacak, beni elimden tutar götürürdü. Benden daha farklı engelli çocukları görürdüm. 
Hep bunları görerek büyüdüm. 
Ailelerin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Elde ettiğimiz başarılara ana haberde bir dakika yer verilse yanı başında engelli çocuğu olan belki de ondan utanan anne baba “Benim çocuğum neden bunu yapamasın?” diyebilir. 
Farkındalık yaratmak için ailelere ulaşmak lazım. 


Senin bir de Osmanlıspor'da kalecilik yaptığını duyduk. 


Osmanlısporda 3.5 sene oynadım. Geçen sene bıraktım. Hem ampute futbol hem tekvando zor oluyordu. 
Bir tarafı tercih etmem gerekiyordu. Tekvando da benim ana branşım olduğu için onu tercih ettim. Oynadığım sürede her sene şampiyonluk gördüm. Evde altın madalyalarım var. 2) 
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Lütfü 


Gazeteci 


Aman Dikkat! 


CE 


İnsan hangi gerekçeyle kendisini ölüme dahi götürecek bir şeyi almaya evet diyebilir? 
Deniyor ne yazık ki! 
Sporcu ya da onu doping maddesi almaya teşvik eden bütün kişiler, etmenler, nedenler bu saçma sapan sürecin oluşmasında çoğu zaman hiç çekinmeden rol alıyorlar! 


)) 


opinge karşı oluşan kamuoyu 
|) duyarlılığı her geçen gün 

artıyor. Kullanan, kullanmaya kalkışan, buna neden olan herkes durumun ortaya çıkmasıyla birlikte tepkiyi sonuna kadar yaşıyor. Genel kabul görmüş eleştirilerin başında “doping kullanmak hırsızlıktır, başkalarının hakkını çalmaktır, sporun ruhuna hakarettir” geliyor. “Zehir” tanımlaması da yabana atılır gibi değil. İş o hale gelmeye başladı ki kullananlar bile bu kamuoyu tepkisinden korkar hale geldiler. Olumlu! 


Ancak tamamen vazgeçilmesi, uzak durulması gibi bir bakış açısının hayata geçmesi çok olası görünmüyor. Genel görüş, Bu bir endüstri, yani kullanan gibi üreten de var, çok çok dolarlık bir piyasanın etik, dürüstlük, ahlaki kavramlar karşısında ezilip, eğilip bükülüp yok olacağını düşünmek söz konusu olamaz” şeklinde özetlenebilir. Bu ayrı bir tartışma ama sporcu bazında değerlendirildiğinde durumu bu şekilde kabul etmek de söz konusu olamaz. 
Olmamalı. 


Peki, kullanma sadece endüstri ve ahlaki sorgulamayla mı açıklanabilir? Şüphesiz değil. Her şeyden ve hepsinden önemlisi insan bedenine saygı bütün olan bitenden önce gelmesi gerekir. Zurnanın zırt dediği yer de galiba burası! İnsan hangi gerekçeyle kendisini ölüme dahi götürecek bir şeyi almaya evet diyebilir? 
Deniyor ne yazık ki! Sporcu ya da onu doping maddesi almaya teşvik eden bütün kişiler, etmenler, nedenler bu saçma sapan sürecin oluşmasında çoğu zaman hiç çekinmeden rol alıyorlar! 
Sonuç, yakalanmayan kendisini kandırıyor, yakalanan malum! 


Peki, spor bu mudur? Değil tabii. 
Teknolojinin de gelişmesiyle analizciler de bundan yararlanıyor ve yıllar geçse de durum kamuoyunun önüne düşüyor. 
Amerikalı bisikletçi Lance Armstrong 


böyle yakalandı. Halterciler Sibel Şimşek, Nurcan Taylan, Elvan Abeylegese... 
Yakalanmayacağını düşünen herkes tek tek ortaya çıktı. Türkiye'ye en anlamlı olimpiyat madalyasını kazandırdığını düşündüğümüz Aslı Çakır'dan, Gamze Bulut'a ortada kimse kalmadı. Olimpiyat madalyalarımız tükendi gitti neredeyse. 


Engelli olarak spor yapan dostlarımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bu satırlarla çok genel cümlelerle fotoğrafı göstermeye çalışıyoruz. Daha açık ifade etmeye çalışırsak; sporda başarı elbette çok motive edicidir. Başarının ödüllendirilmesi de doğrudur. Bazen öyle 


durumlar olur ki ne verilse karşılığı olamayacak bir tablo ortaya çıkar. Ama bu bileğinin hakkıyla, dürüstçe ve şüphesiz gücün yettiğince olmalı. Olimpik düşünceyle, yarışmaya katılmak da şereflidir. Temsil ettiğin kulüp ya da ülke noktasından bakıldığında başarı aldığın sonuçtan daha çok o formayı hak etmek şeklinde de açıklanabilir pekâlâ. İşte bu noktalarda akıl devreye girmek zorunda. 
Akıllı olmak zorundasınız. “Limitsiz” dostlarımız, sizlere bizler gönlümüzü veriyoruz. Yere göğe sığdıramıyoruz elde ettiğiniz sonuçları, başarıları. Ama inanın bu satırların yazarı olarak ben dâhil ciddi bir çoğunluk sizin spor yapmanızı, yarışlara katılmanızı, bu cesareti, yüreği ortaya koymanızı her şeyin üstünde tutuyor. Ödüller sonuna kadar da hakkınız, bu hakkınıza büyük saygı duyulduğunu da ekliyoruz tabii ki! 


Demem odur ki değerli dostlarımız, aman dikkat! Kimsenin dolmuşuna binmeyin, kimsenin sizlerin üzerinden nemalanmasına fırsat vermeyin, kimseye inanmayın, sadece kendinize inanın ve kendinize güvenin. Sizlerle ilgili başka hiçbir hikâye dinlemeyelim, duymayalım, tanık olmayalım. 
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2007 yılında tesadüf eseri golf sporuna başlayan Mehmet 
Kazan, geçen on yılda ulusal ve uluslararası müsabakalarda onlarca kupa ve madalya kazandı. Fiziki yapısının golf oynamaya elverişli olduğunu söyleyen Mehmet Kazan'ın hedefi paralimpik oyunlarda madalya almak. 


Ye li olbdağda 
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Golfü ben tercih etmedim golf beni tercih etti. Fiziksel yapım itibariyle golfçü duruş sistemi bende engelliliğimden dolayı mevcut. Ekstra bir çaba sarf etmiyorum. 
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PEN DE FRANCE HANDIGOLF 


Bedensel engelli sporcular genelde tekerlekli sandalye masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbol, yüzme, halter vb. sporlara yoğun olarak ilgi gösteriyorlar. Sizin golf sporuna başlamanız nasıl gerçekleşti? 


Golf sporuna 2007 yılında başladım. 
O yıl Türkiye Golf Federasyonu ve TESYEV (Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı)'in işbirliğiyle ülkemizde ilk defa yabancı hocalar eşliğinde seçmeler oldu. Ben de arkadaşlarımı desteklemek için seçmelerin olduğu tesise gitmiştim. 
Benim de vuruş yapmam istendi, yapmış olduğum vuruşlar hocalar tarafında beğenilince de bu yolda devam etmeye karar verdim ve çalışmalara başladım. 


Golften önce başka herhangi bir spor dalıyla uğraştınız mı ya da uğraşmayı düşündünüz mü? Golfü tercih etmenizdeki temel sebep neydi? 


Aslında sporla hep içli dışlıydım, tekerlekli sandalye basketbol oynadım, doğrusu hayalimde 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okçulukla uğraşmak vardı, fakat okçuların antrenman saatleri benim çalışama saatlerime uymadığından okçulukla ilgilenemedim. Golfü ben tercih etmedim golf beni tercih etti. 
Fiziksel yapım itibariyle (öne eğik, kalça dışarıda) golfçü duruş sistemi bende engelliliğimden dolayı mevcut. 
Ekstra bir çaba sarf etmiyorum. Bir de golfe olan yeteneğim ve golfün antrenman çalışma zamanının bana uygun olmasından dolayı golfün içindeyim. 


Golf, Türkiye'de ve aslında dünyada da elit bir spor olarak biliniyor, tanınıyor. Dolayısıyla geniş bir takipçi kitlesi yok denir. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? 


Aslında yanlış biliniyor; golf sporunun büyük bir takipçi kitlesi var. 
Dünyada ekonomiye yön veren iş adamları, şirketlerin CEO'ları ve şirketlerin üst düzey yöneticileri golf sporunu takip etmektedir. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki golf bu özelliğinden dolayı ülkenin tanıtımına katkı yapan en önemli spor oyunlarından biridir. 


Engelli olma durumunuz nasıl ortaya çıktı? 


7 yaşında yakalandığım eklem 
romatizması hastalığı sonucu ortaya çıktı. O dönemde Malatya'da yaşıyordum. Oradaki tedavi yöntemleri gelişmiş değildi, eklem rahatsızlığım bu yüzden ilerledi ayrıca yanlış uygulanan tedavi yöntemlerinin etkisi ile nerede ise yürüyemez hale geldim. 1996 yılında İstanbul'da tedavi görmeye başladım, o günden bu güne kadar süren aralıklı 


tedavilerle kısmen düzeldim. 


Golf sizin hayatınıza ne kattı? 


Öncelikle kendime olan güvenim ortaya çıktı. Golfte başarılı olmaya başlayınca manevi tatmin elde ettim. 
Dereceler almaya başladıktan sonra çevremde beni tanıyanların bana karşı 


o 


an sevgi ve saygıları arttı, bu beni ok mutlu etti. Ayrıca insanın fiziksel ksikliğinin başarıya engel 


Vel 


amayacağını bir kez daha kanıtlamış manın manevi huzurunu kendimde 


vo on 


uldum. 


Golfün sadece bedensel engelliler için değil, diğer engel çeşitlerine 

sahip kişiler 

için de uygun 

olduğunu <a söyleyebilir miyiz? 


Şunu belirtmek isterim ki golf bedensel ve işitme engelliler dışındaki engelliler için uygun olduğunu söylemek zor. Bunun dışındaki engelliler kendi durumlarına uygun spor branşlarına yönelebilirler. Sporda rehabilitasyon değil performans öne çıkmaktadır. 


Bu sporda gelecek hedefleriniz nedir? 


Öncelikli hedefim 2018 yılında Avrupa'da yapılacak müsabakalarda dereceler alıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek olacak. En büyük hedefim ise paralimpik oyunlara katılıp başarı elde etmek. 


Son olarak engelli gençlere yönelik ne gibi mesajlar vermek istersiniz? 


Engelli gençlere mesajım, fiziksel yapınızdaki bir eksiklik veya hastalık sizleri umutsuzluğa, mutsuzluğa itmesin. Bizler hayatın her alanında varız olmalıyız. Hayatınızda spor, resim veya müzik uğraşılarından biri mutlaka olsun, yaşamınıza neşe ve mutluluk katmış olur. 


Mehmet Kazan Kimdir? 


1981 Malatya, Pütürge doğumluyum. 
İlkokulu Malatya'da, ortaokulu ve liseyi İstanbul'da bitirdim. Kamu Yönetimi Ön Lisans Mezunuyum. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de Genel Müdürlüğüne bağlı yönetim temsilciği bölümünde 


çalışmaktayım. Aynı zamanda engelli milli takım golf oyuncusuyum. 9) 


Başarı 
Tablosu 


YURT DIŞI 


2010 Türkiye Uluslararası 
Engelliler Açık Golf Şampiyonası Birincilik Kupası 


* 2012 France Open Disabled Golf 


Şampiyonası Üçüncülük Madalyası 


* 2013 Finlandiya Open Disabled 


Golf Şampiyonası Birincilik Madalyası 


* 2014 France Open Disabled 


Şampiyonası Birincilik Madalyası 


* 2014 Hollanda EdgaAbnAmro Golf 


Şampiyonası Birincilik Kupası 


* 2015 Çek Cumhuriyeti Golf Master 


Şampiyonası İkincilik Kupası 


* Sponsorlar Turnuvası Şampiyonu 


Birincilik Kupası 


* Longest Drive Men's Şampiyonu 


(245 metre) Birincilik Kupası 


» 2015 Hollanda Edga Abn Amro 


Golf Şampiyonası Gross Birincilik Kupası 


» Nette Birincilik Kupası 
: 2016 France Open Disabled 


Şampiyonası Birincilik Madalyası 


* 2017 Çek Cumhuriyeti Golf Master 


Şampiyonası Birincilik Kupası 


YURT Çİ 


* 2016 Kemer Golf Kulüp İkincilik 


Kupası 


* 2016 Rolls Royce Golf İkincilik 


Kupası 


* 2017 Samsung Golf İkincilik 


Kupası 


* 2017 DHL Golf İkincilik Kupası » 2017 Yıllı Kemer Golf Kulüp 


Çiftlerde Birincilik Kupası 


» 2017Atatürk Golf Turnuva Kupası 


Birincilik Kupası 
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Hedef Belirlemenin 


Önemi 


Doç. Dr. Hakan Kolayiş 


Spor Psikoloğu 
Hedef belirleme için sporcu, antrenör, yönetici ve ailenin içinde bulunduğu 


toplumsal bir uzlaşı söz konusudur. Bu süreç içinde sabit kalınmamalı, hedeflerle 


ilgili bir değişim ve yapılandırma gerektiğinde 


tereddüt edilmeden gerekli 


düzenlemeler yapılmalıdır. 
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Plansız bir hedef, sadece bir dilekten ibarettir. 


“Antoine de Saint” 


azıya başlarken, başta engelli camiası olmak 


üzere tüm spor camiasının yeni yılını kutlarım. Hepimizin bildiği bir söz vardır “Yeni yıl yeni umutlarla gelir.” 2018'in diğer bir özelliği de bazı 


branşların bu yıl içerisinde 
2020 Tokyo Olimpiyat ve 
Paralimpik oyunlarına katılabilmek için gerekli olan kota yarışmalarının başlayacak olmasıdır. Tüm sporcu, antrenör ve yöneticilerin tek bir hedefi var, 2020'de en yüksek katılımla bu en büyük organizasyonlarda yerlerini alabilmek. Baktığımızda herkesin “Hedef'i” aynı ama bu kavram pratikte pek de doğru kullanılıyor diyemem. 
Tabii ki olimpiyat ve paralimpik oyunlar gibi tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu zor ve büyük bir çaba gerektiren yolda herkesin bir hedefi var. Buradaki sorun hedef koymak değil, hedefe nasıl ulaşılacağını doğru bir şekilde planlamak. 
Sporcularla çalışmaya başlamadan önce, görüşmelerimde sorduğum ilk soru “Hedefimiz nedir? 
Ne için hazırlanıyoruz?” idi. 
Genellikle aldığım cevap “Şampiyon olmak için ya da birinci olmak için” oluyordu. 
“Peki, bunun için ne yapmamız gerekiyor?” diye sorduğumda aldığım cevap hep aynıydı: “Çalışmak”. İlk bakışta “çalışmak” cevabı doğru gibi gözükse de benim için yeterli bir cevap değil. 
Çünkü birincilik veya 


şampiyon olmak için sadece bölgenizde bile onlarca kişi çalışıyor. 
Bunu olimpiyat veya paralimpik oyunları göz önüne aldığınızda milyonlarca rakibiniz “çalışıyor” diyebiliriz. O zaman çalışmak tek başına yeterli değilse daha başka neler yapmamız gerekiyor? Bu sayımızda “hedef belirleme konusunda bilmemiz gereken kavramlar nelerdir ve hedef belirlerken nelere dikkat etmeliyiz” sorularına biraz değinmemiz bundan sonraki spor yaşantımızda bize ayrı bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. 


Dünyada yapılan bilimsel çalışmaları incelediğinizde özellikle başarılı sporcuların hedef belirleme stratejilerinin tespit edilmesine yönelik birçok araştırmaya rastlarsınız. Sporda hedef belirleme, “Sporcuları daha verimli ve enerjik kılabilmek için, onları motive eden zihinsel bir faaliyet” olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalar, hedef belirleyerek yola çıkan sporcuların performanslarını yüzde 40'a kadar artırdıklarını ortaya koymuştur. Sporda başarı için gerekli çalışmaları göz önüne aldığımızda bu oran hiç de azımsanmamalıdır. 


Spor psikolojisi alanında üç tip hedef tanımlanmıştır. 


Sonuç Hedefleri: 


Sonuç hedefleri müsabakanın sonucuna ilişkin hedeflerdir, kazanmak veya birinci olmak sonuç hedefi koymaktır. Nasıl bir oyun oynandığı pek önem taşımaz. 


Performans Hedefleri: 


Performans hedefleri, sporcunun yaptığı branşa özgü daha önceden belirlenmiş performans kriterlerini yerine getirip getirmediğine göre belirlediğimiz hedeflerdir. Tabii ki tüm performans kriterleri müsabakadan başarılı olarak ayrılmak için belirlense de öncelik kazanmaktan çok istenilen kriterlerin ve oranların yerine getirilmesidir. 


Süreç Hedefleri: 


Süreç hedefleri, spor performansınızı iyileştirmek için gereken gerekli olan gerçek eğitim sürecini gerçekleştiren hedeflerdir. 


Hedef tiplerini önem sırasına göre sıralayacak olursak, süreç hedefleri- performans hedefleri ve en sonda sonuç hedefleri yer alır. Süreç hedefleri en önemli yeri almaktadır. 
Çünkü şampiyon olabilmek için onun gereklerini yerine getirmek gerekir. 
Şunu unutmayın, sadece sizin yaptıklarınız sizi başarıya ulaştırır. 
Rakibinize odaklanırsanız onun 


başarısızlığı sizin başarınız, başarısı da başarısızlığınız olur. Herhalde istemeyeceğimiz en önemli şey geleceğimizin başkalarının elinde olmasıdır. Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım, özellikle sporda sonuç tüm unsurları ile kontrol edilemeyecek kadar karmaşık bir yapıya sahiptir. O yüzden bizler kontrol edebileceğimiz tek unsur olan kendimize odaklanırız. 


Ayrıca sporda hedef belirlenirken 7 
temel özelliği hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Bunlar; hedeflerimiz ÖZEL olmalıdır ki onun için tüm enerjimizi harcayabilelim çünkü insanlar aidiyet duydukları ve onlar için özel olan şeyler için yorulmayı göze alırlar. Ayrıca, nereden başladık 


ve şuan neredeyiz sorusuna cevap verebilmemiz için hedeflerimiz ÖLÇÜLEBİLİR olmalıdır. Tabii ki hiç kimse ulaşamayacağı bir hedefin peşinden gitmek istemez o yüzden hedeflerimiz BAŞARILABİLİR olmalıdır. Ortaya koyduğumuz hedefler yaptığımız işle İLİŞKİLİ olduğunda farklı konularla ilgilenmeyeceğimizi bilmeliyiz. 
Hedeflerimize ulaşmak için mutlaka bir ZAMAN koymalıyız ki ne zaman hedefimize ulaşmak zorunda olduğumuz bize kılavuzluk etsin. 
Ayrıca hedeflerimizin motive edici özelliği göz önüne alındığında HEYECAN VERİCİ olmalıdır. Son olarak da hedeflerimiz ve hedefe ulaşana kadar geçirdiğimiz tüm deneyimlerimiz KAYDEDİLMELİ ki gelecekteki yeni maceralarımız için 


yola çıkacağımız zaman yapacağımız hazırlıklar daha bilinçli olsun. Bu saydığımız özellikler dünya literatüründe SMARTER (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely, Exciting, Recorded) olarak geçmektedir. 


Sonuç olarak, başarı için ortaya konulan hedefler yaş, gelişim evresi, güven, bireyin yetenek ve motivasyonuna göre ayarlanmalıdır. 
Spora yeni başlayanlar için belirlenecek hedefler, sporcuların kendine güvenini artırmak için düzenlenmeli ve kısa vadede kolaylıkla elde edilen hedefler olmalı, buna karşın deneyimli sporcular için daha zorlu ve uzun vadeli hedefler belirlenebilir. 


Şunu unutmayalım, hedef belirleme için sporcu, antrenör, yönetici ve ailenin içinde bulunduğu toplumsal bir uzlaşı söz konusudur. Bu süreç içinde sabit kalınmamalı, hedeflerle ilgili bir değişim ve yapılandırma gerektiğinde tereddüt edilmeden gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
Yeni yılda tüm hedeflerinizin gerçekleşmesi dileğiyle... 


“Hedefi olan kişiye rüzgâr yol verir, hedefi olmayan kişiye kelebek bile engel olur.” (Anonim 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BAŞKASININ 
GÜLGENİ 
OLMAMAK 


e. 
ÇARESİZDİM, 


ÇARESİZ BIRAKILAN 
BİNLERCE KADIN 
GİBİ. AMA BEN 

BEDENİMİ 

KULLANACAK, 

KENDİMİ VURARAK 

BEDENİMLE DERS 

VERECEKTİM. 


44 OLAK-ŞUBAT > 2018 LiMiTSiZSPOR 


“Dünyaya masalını düşmeye gelirmiş insan” diyor şair bir şiirinde. 


Her insanın bir hikâyesi var. Her insanın düşleri, umutları ve kaybedişleri var. 


Ben ilk kaybımı 7 yaşımın başlarında yaşadım. 


Hebun benim adım. Anadilimde “varlık” demek. Babam koymuş adımı. 
7 yaşında okula başladığım sabah 
babam “Sana okulda Ebru 

diyecekler; senin kimlikte adın Ebru” demişti. Ne kadar yabancıydı Ebru. 
Adımı kaybetmiştim. 


Dedim ya herkesin bir hikâyesi var. 
Ben erkek egemen bir toplumda yaşayan bir kadınım. Bu toplumda, kadınların söz hakkı yoktur. Hep birileri sizin hayatınıza yön verir, ne yapacağınıza ne yapmayacağınıza başkaları karar verir. Benim kaderim de çiziliydi. Belirli bir yaşa gelince 


amcaoğlumla evlenecektim. Benim için biçilen kader sadece birinin karısı olmaktı. Çocukluktan itibaren bu gerçeğe alıştırılıyorsunuz. Ama ben, adına “aşiret” dedikleri feodal ve zalim erkeklikten oluşan çatının altında barınacak ve bu çatının altında nefes alacak biri değildim. Bunu biliyordum ama içimdeki gücü kullanamayacak kadar gençtim. Ahmed Arif'in şiirinde dediği gibi; “Çaresizliğimden gayri hiçbir şeyim yok benim.” Benim de yoktu. Sadece annem ve kardeşlerim 


yanımdaydı. Çaresizdim, çaresiz bırakılan binlerce kadın gibi. Ama ben bedenimi kullanacak, kendimi vurarak bedenimle ders verecektim. Aklıma gelen tek yöntem intihardı. 


Böylece henüz 19 yaşlarının başındayken, ikinci kaybımı yaşadım. 
Bir yoğun bakım odasında gözlerimi 


dünyaya açtığımda, bir kütle ağırlığındaydı bacaklarım. Bir şok geçirdiğimi ve zamanla bacaklarımı hissedeceğimi söylediler. İnanmıştım. 


Kim ne derse ona inanıyordum. Çünkü 


ikinci hayatımın başlarında, emeklemeyi bile bilmeyen bebekti artık bedenim. Her sözü “anne” sayıyordum. 
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“Her şeyimi yitirdiğim evden ayrıldığım gün yeni bir ben yaratacak 


ve kendi masalımı yazacaktım.” 


15 Mayıs 2003'ten sonra artık 
“başkasının ayaklarıyla devam edecektim dünyaya”. 2004'te Ankara GATA'da tedavi gördüğüm sırada bir doktor bana omurilik felci olduğumu, bir daha yürüyemeyeceğimi söylemişti. Felç olmak, duyuların ölmüş olması. Dokunmak ama hissedememek. Ne çok şey vardı bir kelimede ve ne çok ağrı. Benim sancılı sürecim o kelimeyle başlamıştı. 


GATA'da tedavi sürecindeyken tekerlekli sandalye basketbolu ile tanışmıştım aynı zamanda. TSK takımının antrenmanlarına katılıyordum. Orada basketbolun bana ayak değil kanat olacağını 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anlamıştım. Hayata tutunmak için nedenimi bulmuştum. O süreçte bundan sonra hayatımı sandalyede geçireceğim gerçeğiyle de yüzleşmiştim. 


Bedenimi nasıl toparlayacağımı, ruhumu nasıl tamir edeceğimi bilmiyordum. Diyarbakır'a evime dönmüştüm ama ruhum ve bir parçam Ankara'da o potanın altında kalmıştı. Ankara'ya gitmek ve basketbol oynamak istediğimi söyledim babama. Kabul etmedi. “Bu kadar erkek arasında oynayamazsın” dedi. Babam ikinci kez hayatla bağımı koparmıştı. Bir odada 6-7 sene yalnızlığa direndim. 


Tek doğru olan mücadele etmekti. 
Hayat bitmiyordu. Dışarıda gürül gürül akan bir bahar vardı. 
Kalkmalıydım o ölü yatağından. O eve kapandığım süreçte, bedenimde baş gösteren yatak yaraları beni hasta kılmıştı. Ben hem engelli, hem de hastaydım artık. Üstelik bilinçsiz bir 


ailem vardı. En ihtiyaç duyduğum dönemde, en yakınımdakiler cesaretimi kırıyor ve beni hayata karşı güçsüz kılıyordu. Eminim çoğu engelli arkadaşın en baş sorunudur aile. 


Otuz yaşına merdiven dayadığım dönemde, tekerlekli sandalyem bozulmuş ve ben asıl çaresizliğin bu olduğunu anlamıştım. Ama içimdeki basketbol aşkı, yıllardır bitmeyen o sevda beni çağırıyordu. 2003 yılında hastanede tanıştığım ve şimdilerde ağabeyim kadar yakın olan dostum Selahattin Gündüz (Aynı zamanda, Kızıltepe Engelliler Gücü basketbol oyuncusu) “Kalk gel!” dedi. Yeni bir şehirde başlamak istiyordum hayata. 
Çok uzak bir şehir olmasa da doğruldum ve o sese gittim. 


Diyarbakır'dan kalkıp, Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleştim iki kardeşimle. Babam başlarda karşı çıksa da galiba artık bir şeyleri kabul etmesi gerektiğini anlamıştı. Bu yolculukta onu da affedecektim. 


Dünya, herkes için zorken, biz engelliler için iki kere zordu. 
Kaldırımlar, kötü ve yanlış yapılandırılmış şehirler, rampasız yapılar, bilinçsiz insan topluluğu. 
Üstelik ben sudan çıkmış bir balık gibiydim, yanımda demir yığını sandalye dostum. 


Ama bana ait bir dünyam vardı artık, bir evim. Pencere önüne saksılar dizebilecek kadar seveceğim bir hayat vardı önümde. Annemden koptuğum, o her şeyimi yitirdiğim evden ayrıldığım gün yeni bir ben yaratacak ve kendi masalımı yazacaktım. 
Başarmaktan başka çarem yoktu, hayata yeniden tutunacaktım. 
Basketbol sandalyesine bindiğimde ağrım diniyor ve bir bulut oluyorum. 
Basketbola tekrar başladım ve son nefesime kadar devam ettireceğim. 
Basketbol giderek benim için araç değil hayatımın amacı oldu. 


Şuan Kızıltepe Engelliler Gücü Tekerlekli Sandalye basketbol oyuncusuyum. İlk maçımı Diyarbakır takımı Amedspor ile yapmıştım. 


“Mutluluğun resmini çizemem ama fotoğrafını SİZ gelip beni basketbol 


oynarken çekebilirsiniz." 


Başkanımız ve arkadaşlar bana sürpriz yapmıştı. O anı, o heyecanı tarif edecek bir cümle bulamıyorum. 
“Anlat derseniz anlatamam. Sadece yaşarım” Turgut Uyar'ın dediği gibi. 
Oradaydım o sahada. İnsanlar ve sesler ama ben duymuyordum. 
Oradaydım o mutlu olduğum tek yerde. O gün orada, dünya sadece benim için dönüyordu. Mutluydum ve hâlâ o sandalyeye her binişimde o topun arkasından koştuğumda mutlu oluyorum. Mutluluğun resmini çizemem ama fotoğrafını siz gelip beni basketbol oynarken çekebilirsiniz. 


Ben, yıllar önce feodal toplumun biz kadınlara dayattığı zorlamalara kendi bedeninden vazgeçmeyi göze alarak 


başkaldıran kadındım. 


Bugün ben, 33 yaşında kendini yeniden var eden bir kadındım. 
Üreten, yılmayan ve inandıklarının peşinden giden... Çevremdeki o yanlış toplum algısını değiştirdim. 
Benden sonra ailemde zorla 


evlendirme durumu bir daha yaşanmadı. Bu benim için devrimdi. 


Güzel insanlar tanıdım. Birçok hikâye biriktirdim. Mücadeleci ve yılmayan birçok engelli insanla yolculuk ettim. 
Hayatı öğreniyorum ve öğrenmeye devam edeceğim. Belki şehrime o çocukluk anılarımın şehrine 
Diyarbakır'a yeniden dönerim. 7 
Yenilenmiş olarak. — 


Olmak istediğim yer ve hayallerim sınırsız. İçimdeki gücü geç de olsa keşfettim. Sandalyemle dünyayı gezmek, her karışını kucaklamak istiyorum. Mesela basketbola Beşiktaş'ta, o âşık olduğum rengin forması üzerimde, devam etmek istiyorum. Neden olmasın? 
İstiyorsam, başarabilirim demektir. 


Ben hikâyemi aktardım. Belki bir yerlerde birilerinin kalbine ve 

hayatına dokunur diye. Bazen 

insan başka birinin 

hikâyesinden de tutunabiliyor hayata. 


Sen de içindeki gücü keşfet! 
Başarabilirsin. Kendine güven. Ve dışarı çık! Dışarısı senin! 


Foto: Engin Çelik 
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Ayhan'la Engelsiz Program YapımcısWöğunucusu 


Meyve Veren Ağaçlar 


CE 


Biz işimize bakacağız. 
Başarılı olacağız, imkânlarımız sınırlı ama en büyük zenginliğimiz bu. Bizi takip eden binlerce insan var. Enerjimizi heba etmeyeceğiz ki onlara ışık olabilelim. 
Bizlerin sesi, gözü, kulağı, kalemi olmuş insanlara sahip çıkacağız. 
Başkalarından beklemeyeceğiz bunu. 
Kendimize sahip 


çıkacağız. 


)) 


u sıfat birçoğumuzu rahatsız 

etse de çoğu kez görmezden 

gelsek de tırnak içinde 

sunulmuş hayatın olmazsa olmazı. Ama işin temeline bakarsan bu sıfatı yine yapan koymuş o da trajikomik tarafı. Biz fazla takılmayalım. Engel, adı üzerinde yükselti, zorluk vb. Engeli koyanlar ya da engeli kaldırmayanlar, işin kolay yolunu bulup “engelli” demiş benim sıfatıma. Çok da uğraşmamışlar anladığım kadarıyla. Bizleri memnun etmek zor olduğu için, kulağa en hoş gelenin bu olduğunu düşünmüşler. 
Geçenlerde katıldığım bir ödül töreninde, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı sayın Yakup Ümit Kihtir ile ve milli takımın değerli isimleriyle aynı masadaydık. İşaret dilini henüz bilmediğim için, Ali Metin hocayla laflıyorduk. Kendisine süper liglerine neden 'sağırlar” dediniz diye sordum. Biz işitenlerin kulağına biraz sert kaçıyor, yoksa sponsor mu böyle istedi diye sordum. Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Ali Metin'e sorunca, Federasyon Başkanı dudaklarımı okuyarak konuya dahil oldu. Özetle, sağır tamamen duyma kaybı olanlara, işitme engelliler ise kısmen duyma kaybı olanlara denirmiş. O nedenle futbol süper liginin adı “Sağırlar Futbol Süper Ligi” olarak uygun görülmüş. Bunu da bizzat Federasyon istemiş. Yurt dışında da ingilizcesi DEAF, fransızcası SOÜRD, ispanyolcası SORDO kullanılıyor. Biz biraz hissiyatlı düşünüyoruz sanırım. 
Sağır dostlarımız ise inanın biz işiten engellenenler kadar bu konudan rahatsız olmuyorlar. Onlar rahatsa mesele kapanmıştır. Yani kulağa nasıl geldiği değil, her engel grubunda anlamı önemli. 
Fiziksel sorun yaşayan kişilerden biri olarak benim grubumun “engellenenler” olarak tanımlanması yeterli olacaktır. Bu bir mesajdır. 


Engelli Olduğuma Hiç Üzülmedim 


Öncelikle benim sıkça dile getirdiğim ama çok da sitem etmememiz gereken bir konuya değinmek istiyorum. Her başarı yakaladığımızda hep bir ağızdan; “Neden kimse görmüyor, neden basın orada burada yazmıyor çizmiyor, niye kimse bizi görmüyor?” diye sitem edip dururuz. 
Bunun sadece engellenen sporcular için geçerli olmadığını bildiğim için çok üzerinde durmayacağım. Bir spor gazetesini açıp bakınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Biz işimize bakacağız. Başarılı olacağız, imkânlarımız sınırlı ama en büyük zenginliğimiz bu. 
Bizi takip eden binlerce insan var. 
Enerjimizi heba etmeyeceğiz ki onlara ışık olabilelim. Bizlerin sesi, gözü, kulağı, kalemi olmuş insanlara sahip çıkacağız. 
Başkalarından beklemeyeceğiz bunu. 
Kendimize sahip çıkacağız. Herkes kendi yaptıklarından mesul değil bizim hayatta. 
Benim elde ettiğim başarı, başka bir engelleneni sokağa çıkarıyor. İçinde umudunu canlı tutuyor. “Tek değilim, ben de üretebilirim yapabilirim” diyor. 
Anneleri heyecan basıyor. Biz o altın madalyaları kendimiz için kazanmıyoruz. 
Abdullah, Burcu, Beytullah, Ebru, Ayşegül, Hakan, Naci, Nazmiye, Ümit, Yiğit, Ömer ve diğerleri. Hepsi farklı branşların altın isimleri. Bu isimlerin hiçbiri bu madalyayı kendisi için kazandığını düşünmüyor. Önce milleti için, sonra kendisi gibi olanlar için, ailesi için, arkadaşları için ve kendi için. Bu sporcular kayıp olan hayatlarını keşfedip, meyve veren bir ağaca dönüştürmüş olan isimler. Ve hepsinin ortak bir özelliği, düşüncesi var; “Engelli 


olduğuma/kaldığıma üzülmedim”. 
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OCAK - 


Puro kutularının kapaklarını raket, 


yuvarlatılmış şarap şişesi mantarlarını da top olarak kullanan subaylar file olarak ise kitapları kullanıyorlardı. 


1890'lı yıllarda İngiltere'de masa tenisinin diğer versiyonları geliştirildi. 
Bunlar “whiff whaff” ve “gossima” gibi değişik isimlere sahiptiler. Parker Brothers firması masaya kurulabilen portatif net, dışı file kaplı küçük bir top ve minyatür raketlerden oluşan salon tenisi kitleri üretmeye başladı. 


1900 yılında Amerika'yı ziyaret eden 
İngiliz James Gibb, dönerken yanında bazı içi boş selüloid toplardan getirdi ve arkadaşlarıyla salon tenisini bu topları kullanarak oynamaya başladı. 
Gibb, topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden “ping pong” ismini kullanmaya başladı. 


Fakat 1901 yılında İngiliz spor ekipmanları üreticisi olan John Jacgues “Ping Pong” ismini kendi adına tescil ettirdi ve bu ismin Amerika haklarını Parker Brothers firmasına sattı. Onlar da yeni kitlerini bu isimle çıkardılar. 


Bir başka İngiliz, E. C. Goode, 1902 
yılında tahta raketinin yüzeyini pürüzlü lastikle kaplayarak topa falso vermeyi başardı. Aynı yıl İngitere'de Ping Pong Federasyonu kuruldu fakat isim hakkının Parker Brothers firmasında olmasından ve dolayısıyla ekipmanların çok pahalıya çıkmasından dolayı 3 yıl sonra kapandı. Buna rağmen diğer üreticilerin genel bir isim olan table tennis (masa tenisi) adı altında sattıkları ekipmanlarla bu spor 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İngiltere ve Avrupa'da sessizce yaygınlaştı. 1921 yılında İngiltere'de yeni bir masa tenisi federasyonu kuruldu. Peşinden de 1926 yılında İngiltere, İsveç, Macaristan, Hindistan, Danimarka, Almanya, Çekoslovakya, Avusturya ve Galler'in Berlin'de yaptıkları toplantıda Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu kuruldu. 


İlk dünya şampiyonası 1927 yılında Londra'da yapıldı. Bu yıldan 2. Dünya Savaşı'na kadar tüm şampiyonalar Macaristan'ın egemenliği altında geçti. Bu zamanların en iyi oyuncuları bayanlarda yedi dünya şampiyonası kazanan Macar Maria Mednyanszky ve beş defa dünya şampiyonu olan yine Macar Viktor Barna'ydı. 
Çekoslovakya ve Romanyalı sporcular da bazı şampiyonaları kazandılar. 


Amerika Ping Pong Federasyonu 1930 
yılında kuruldu fakat sadece Parker Brothers firmasının ekipmanları kullanılabildiği için üye sayısı fazla olamadı. 


İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir süre daha orta Avrupalı oyuncuların egemenlikleri sürdü. 1953 yılından itibaren Asyalı oyuncuların egemenliği başladı. Asyalı yıldız oyuncuların aniden ortaya çıkmalarının bir sebebi Japon Horoi Satoh'ın 1952 yılında ilk defa kullandığı süngerli lastiklerin kullanılmaya başlanmasıdır. Bu yeni malzeme oyunu hızlandırdı ve oyuncuların topa daha fazla falso 


vermelerine imkân sağladı. 


Asyalı oyuncular “Penholder tutuşu” adı verilen ve raket sapının başparmak ile işaret parmağı arasında tutulduğu bir tutuş şekli geliştirdiler. 
Bu tutuş şeklinde her tür vuruş için raketin aynı yüzünü kullanıyordu. Bu tutuş bugün bir çok üst seviye uluslararası oyuncu tarafından kullanılmaktadır. 


1988 yılında masa tenisi erkek ve 
bayanlarda tekler ve çiftler müsabakalarını içeren olimpik bir spor haline geldi. 


Engelli 


Masa lenisi 


Engelli Masa Tenisi 1960 yılında ilk kez Roma'da paralimpik oyunlara dahil edildi. Bu branşta amaç, masanın rakibin yarı alanında kalan kısmı içine topu göndermek ve başarıyla ona geri dönmesini engellemektir. Bir maç beş set içerir. 
11 puana ulaşan ilk oyuncu seti 
kazanır. Her seti kazanmak için iki fazlalık puan gerekir. Servis atan oyuncu her iki puanda bir değişir. 
Masanın üst yüzeyi 2.74 metre uzunluğunda ve 1.5 metre genişliğinde dikdörtgen şeklinde ve masa yüzeyi zeminden 76 cm yüksekliğindedir. Yaralanma riski oluşturacak veya tekerlekli sandalye ile oynayan sporcunun masanın oynanan yüzeyine tamamen erişimini 


önleyecek herhangi bir engel olmamalıdır. Oyun yüzeyi herhangi bir materyalden olabilir. Standart bir top 30 cm yükseklikten düştüğünde yaklaşık 23 cm sıçrayabilmelidir. Top 
40 mm çapında ve 2.7 gram 
ağırlığındadır. Selüloit ya da benzer plastik materyallerden yapılmış olmalıdır. 


Sınıflandırma 


Engelliler masa tenisi branşında 11 


sınıf bulunmaktadır. 1-5 arası sınıflarda yer alan sporcular tekerlekli sandalyede, 6-10 arası sınıflarda yer alan sporcular ise ayakta mücadele eder. Son sınıf ise zihinsel engelli sporcular için oluşturulmuştur. 


Tekerlekli sandalye sınıflarında minimal engellilik 5 sınıf için şu şekilde değerlendirilir: 


a. 1-5 sınıflarında yer alan sporcular iki koltuk değneği olmaksızın yürüyemez ya da oturamaz. 


b. Yanaadım atamaz. 


c. Koltuk değneği kullanmazlarsa kalça posterior tilt ve hiperlordozda dururlar. 


ç. Oturduklarında sporcu yan tarafa normal hızla tamamen eğilemez 


ve geri dönemez. 


d. İleri-geri hareketlerin hızında azalma vardır. 


e. Spinal kordun nörolojik seviyesi 51-2'dir. 


f. Poliomyelit ve başka nedenli tüm sporcular yukarıda bahsedilen bozukluklarla kıyaslanabiliyor olmalıdır. 


g. Yukarıda bahsedilenden daha fazla fonksiyon kaybına sahip tüm sporcular tekerlekli sandalye sınıfında oynayabilir. 


Sınıf | 


Oturma dengesi olmayan, kolunu kullanmada ciddi zorluk çeken sporcular bu sınıfta yer alır. Dirsek ekstansiyonu, el bileği fleksiyonu ve kavraması çok zayıftır. Boyun ve 


omuz fonksiyonları normaldir. 
Oynamayan koluyla gövde pozisyonunu ayarlar ve dengesini sağlar. C1-5 spinal kord 


yaralanmaları, poliomyelit sonrası şiddetli fonksiyon kaybı olanlar, zayıf dengeli ve kol koordinasyonu azalmış serebral palsi ve bu fonksiyonel profile uygun herhangi bir engeli olanlar bu sınıfta yarışır. 


Sınıf 2 


Oturma dengesi olmayan, oynayan kolundaki fonksiyonel becerisi sınıf 


1'den daha iyi durumda olan sporcular bu sınıfta yer alır. El fonksiyonlarının kuvveti normal değildir. Dirsek ekstansiyonu yeterli ve fonksiyoneldir. C5-7 spinal kord yaralanmaları, gövde fonksiyonu 


olmayan ve zayıf el fonksiyonu olan poliomyelit, sınıf 1'den daha az şiddetli CP ve bu fonksiyonel profile uygun herhangi bir engeli olanlar bu sınıfa örnek verilebilir. 


Sınıf 3 


Gövdenin üst kısmı aktivite gösterebilmesine rağmen oturma dengesi olmayan sporcular bu sınıfta yer alır. Masa tenisi oynama yeteneğini önemli derecede etkilemeyecek kadar minimal motor kayıpları olmasına rağmen kol fonksiyonu normaldir. C8-T9 spinal kord yaralanmaları, normal kol fonksiyonu ve gövde dengesi olmayan poliomyelit sekeli, gövde fonksiyonu biraz azalmış CP ve bu fonksiyonel 


profile uygun herhangi bir engeli 


olanlar bu sınıfa örnektir. 


Sınıf 4 


Pelvisteki stabilizasyon yetersizliği yüzünden oturma dengesi çok az bozuk olan sporcular bu sınıfta yer alır. Denge, karın ve sırt kaslarının kuvvetine bağlıdır. Sırt ve karın kaslarının daha yüksek seviyeleri sağlam olsa da sadece zayıf rotasyon mümkündür. T8-L2 spinal kord yaralanmaları, sınıf 3'ten daha iyi fonksiyona sahip CP ve bu 


fonksiyonel profile uygun herhangi bir engeli olanlar bu sınıftadır. 


Sınıf 5 


Gövde kaslarının fonksiyonu normal olan sporcular bu sınıfta yer alır. 
Pelvik stabilizasyon sağlayan kaslar yeterince aktiftir. Öne veya yana eğilme normal sırt eğriliğiyle yapılır. 
L1-S? spinal kord yaralanmaları ve bu fonksiyonel profile uygun herhangi bir engeli olanlar bu sınıfa örnek verilebilir. 
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Fiziksel 
Engelliler 
Ayakta 


Sınıfları 


Ayakta oynayan sporcuların sınıfında minimal engel 6-10 sınıfları için şu şekilde sıralanır. 


a. Sadece bir ekstremitede orta derecede bozukluk bulunmaktadır. 


b. Gövdedeki bozukluk rotasyonu ve oyunu etkiler. Alt ekstremitedeki bozukluk dengeyi, kalçaların rotasyonunu hafif derecede etkileyebilir. 


c. Oynayan kolda çok hafif bir engel olmalı. 


ç. Oynamayan kolda ortadan şiddetli dereceye etkilenim olabilir. 


d. Oynayan koldaki bozukluk uzanmayı, sallama hızını, kavrama kuvvetini hafif derecede etkileyebilir. 


e. Oynamayan kolun bozukluğu destek ve kompansatuar hareketleri minimal etkileyebilir. 


Sınıf 6 


Kolları ve bacaklarında şiddetli engel bulunan sporcular bu sınıfta yer alır. 
Şiddetli CP, oynayan kol ve bacakta 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veya her iki kol ve bacakta amputasyon, bilateral dizüstü amputasyon, ekstermitelerin ve gövdenin etkilendiği musküler distrofi, inkomplet spinal kord yaralanması, ağzıyla raketi tutabilen oyuncu ya da bu fonksiyonel profile uygun herhangi bir engeli olan sporcular bu sınıfa örnek verilebilir. 


Sınıf 7 


Bacaklarında çok şiddetli engeli olan sporcular, oynayan kolun ortadan şiddetli dereceye kadar etkilenimi olan sporcular, sınıf 6'dan daha az şiddetli olacak şekilde kol ve bacakların engelinin kombinasyonu olanlar ve orta derece CP olan sporcular bu sınıfta yarışır. 


Sınıf 8 


Bacaklarında orta derecede engeli olan sporcular, oynayan kolda orta derecede engeli olanlar ve orta derece CP olan sporcular bu sınıfta yer alır. 
Fonksiyonel olmayan bacağa; tek bacakta poliomyelit, tek bacak diz üstü amputasyon, kalça ve dizde tutukluk ve görülebilir kısalıkta beraber kalça çıkığı örnek verilebilir. 
Orta derecede etkilenmiş iki bacağa; yine poliomyelit, bilateral diz altı amputasyon, inkomplet spinal kord yaralanması, spina bifida (Seviye S1) örnek verilebilirken, iki tutuk diz sınıf 


7 veya 8 olarak düşünülür. 


Sınıf 9 


Bacaklarında hafif derecede engeli olan sporcular, oynayan kolda hafif derecede engeli olan sporcular, oynamayan kolunda şiddetli engeli olan sporcular hafif derece CP ve bu fonksiyonel profile uygun herhangi bir engeli olan sporcular bu sınıfta yer 


alır. 


Sınıf 10 


Bacaklarda çok hafif engeli olan sporcular, oynayan kolda çok hafif engeli olan sporcular, oynamayan kolda ortadan şiddetli dereceye engeli olan sporcular, gövdesinde orta derecede engeli olan sporcular veya bu fonksiyonel profile uygun herhangi bir engeli olan sporcular bu sınıfta yer 


alır. 


Sınıf 11: 
Zihinsel 
Engelli 


Sporcular 


Zihinsel engelli masa tenisi oyuncuları için sınıflandırma minimum uygunluk, masa tenisine özel testler, kısa maç boyunca gözlem ve yarışma boyunca gözlem olmak 


üzere dört komponent içerir. 


Cücelik 


Cüceler sınıf 10 içinde başlar ancak başka bozuklukların sonucu olarak alt sınıf için düşünülebilirler. Örneğin, diz altı amputasyonlu sporcu normalde sınıf 9'dur ancak diz altı 


amputasyona cücelik eklenirse sınıf 


8'e dahil edilir. Boy uzunluğu erkekler için 140 cm altı, kadınlar için 137 cm ve altı olmalıdır. (15) 


Evet... 


Büyük günü kararlaşlırdınız ve geri sayım başladı. 


Şimdi hiç telaşa kapılmadan bizi arayın. 


Başanlı ve güzel bir düğlin davetinde uyum ve bütünlük önemlidir. 
Doğru menü, lezzetli yemek, nikah töreni, ses-ışık-müzik, dekor, zamanlama, pastanın çıkışı, programın akışı, hepsi bir bütündür. 


m 
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Medyanın Dili ve Engelli Bireyler: Ya Mağdur Ya Kahraman 


CE 


Medyada engelli bireylerle ilgili haber yaparken haberin öznesi olarak onların deneyimlerine yer verilmesi, sorunları ve çözüm önerilerini kendilerinin ifade etmeleri için alanlar açılması önem arz etmektedir. 


2) 


edyanın engelliliğin tanımlanmasında, toplumsal temsilinde ve yeniden 


üretilmesinde önemli bir kurucu rolü bulunmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında engelli bireyler medyada neredeyse görünmezler. Bu görünmezlik engelli bireylerin deneyimlerinin, başarılarının, sorunlarının ve uğradıkları hak ihlallerinin de görünmez olması anlamına geliyor. 
Engelli bireyler medyada görünür olduklarında ise engellilikle ilgili önyargıları pekiştirecek şekilde varlık gösterebiliyorlar. 
“Bağımlı-zayıf-yardıma muhtaç ya da “insanüstü çabalar gösteren kahramanlar” 


olarak resmediliyorlar. 


Bu durumun önüne geçmek için yapılması 


gerekenler ise şöyledir: 


Öncelikle kimi ifadelerden kaçınılmalı. 
“Özürlü”, “mağdur”, “muzdarip”, “malul”, “hasta” ya da "tekerlekli sandalyeye bağlı/ mahküm” gibi ifadelerin kullanılmamasına özen gösterilmeli. Engelli bireyin yaşamını dramatize eden mağdurlaştırma 


söyleminden vazgeçilmelidir. 


“Engeline rağmen başardı” gibi ifadeler kullanarak kahramanlaştırma söylemi doğru değildir. Çünkü bu söylem engelliliği bireysel bir sorun haline getiriyor ve engelli olmayı bir çeşitlilik değil, aşılması gereken bir sorun olarak ortaya koyuyor. 


Medyada engelli kişiler, engeli ne olursa olsun homojen bir grupmuşçasına resmediliyor ve farklılıkları içeren temsillere yer verilmiyor. Farklı engel türüne sahip kişilerin başarıları, sorunları ve ihtiyaçları farklı olabilir. Medya metinlerinde bu noktaya dikkat etmek gerekiyor. 


Medyanın “olay odaklı” haber yapma yaklaşımı engelliliğin bireysel bir sorun gibi temsil edilmesine sebep oluyor. Bu anlayış sorunların “yardım” temelinde çözülmesinin yeterli ve gerekli olduğuna ilişkin bir algı yaratıyor. Ancak mesele bir “hak” meselesi olduğunun altı çizilerek haberleştirilirse önyargıların ortadan kalkması mümkün olabilecektir. Burada da karşımıza “insan hakları yaklaşımı” çıkmaktadır. Haberde ve medya metinlerinde bu yaklaşım temel alındığında engelliliğe karşı “tıbbi model” yaklaşımından da kaçınılmış olacaktır. 
Tıbbi model engelliliği bireysel bir sorun ve rehabilite-yardım temelli gördüğünden medyanın dili de engelliliğe dair bu imajları yaratacaktır. Oysa “insan hakları yaklaşımı” benimsendiğinde engelli bireyler “hakları 


olan birer özne” konumunda olacaklardır. 


Medyada engelli bireylerle ilgili haber yaparken haberin öznesi olarak onların deneyimlerine yer verilmesi, sorunları ve çözüm önerilerini kendilerinin ifade etmeleri için alanlar açılması önem arz 


etmektedir. 


Medyanın kendisinin de erişilebilir olması gerekir. Erişilebilir televizyon kanalları, 

erişilebilir televizyon haberleri, erişilebilir dergiler gibi erişimi ve görünürlüğü artan 


mecralara ihtiyaç duyulmaktadır. 


Bu noktada “Limitsiz Spor” gibi bir derginin varlığına ve engelli bireyler için özenle hazırladıkları yazılara teşekkür etmemek mümkün değildir. Ben de bu ailenin içinde bulunmaktan gurur duyduğumu ifade etmek ve başka sayılarda 


da görüşme dileğimi paylaşmak isterim. 
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nelin Topu Potaua 


Erdem GÖKSEL 


Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Genel Menajeri 


Bizler ülkemizde sağlıklı insanlar gibi spor yapabilmek için ullarca çok büyük mücadeleler verdik ve tırnaklarımızla kazıyıp sporcu kimliğini elde ettik. 


ODÜ orssnip en 


1988 uılında 
başlayan mücadelemiz ile 


Türkiye'de ilk kurduğumuz Sakatlar Spor Kulübü (Bugünkü adıyla Elig Avukatlık Bürosu Engelli Yıldızlar Spor Kulübü)'nün ardından, yüzlerce kulüp kurulmasına önderlik ettik. 
Akabinde bizlere bir federasyon gerekliydi, onu da 1990 yılında oluşturduk. Dört engelli grubunun bir federasyonda bulunması doğru değildi. Daha sonra 2000 yılında spor federasyonları görme, bedensel, işitme ve zihinsel engelliler olmak üzere dörde ayrıldı ve özerk yapılarına kavuştu. 


Alt yapı sistemi oluşmuştu, lakin kamuoyunun ilgisini çekemiyorduk. 
Bu durumda “üç büyüklerin” bu işlere girmesi gerekiyordu. 1996 yılında bu 


LIMITSIZSPOR 


konuyu değerli insan merhum Süleyman Seba'ya anlattık. Bize ne istediğimizi sordu. Biz de kendisine para pul değil, sevginizi istiyoruz dedik. Onun desteğiyle de Beşiktaş Engelliler Spor Kulübü'nü kurduk. 
Başarıdan başarıya koşarken 2003 
yılında çok sevdiğimiz değerli spor adamı Sayın Serdar Bilgili ve Mete Düren'in “Artık bizim bünyemizde olmalısınız” demesiyle birlikte BJK 


Bedensel Engelliler Spor Şubesi olduk. 


Bu, Türkiye için bir model oluşturdu. 
Birlikte uzun yıllar görev yaptığımız eski Federasyon Başkanı Sayın Yavuz Kocaömer'in girişimleriyle Galatasaray da engelli sporuna sahip çıktı ve ardından bunu Kardemir Karabük Spor Kulübü takip etti. 
Fenerbahçe engelli sporunun kurulmasına maalesef vesile olmadı. 


Engelli sporu, 90'lı yıllarda oluşturduğumuz sistemle bugünkü başarıları elde etti. Aslında bu 


başarılar engelli spor politikalarının 


Adan Z'ye yeniden değişmesi gerektiğine işaret ediyor. Eğer ömrünü engelli sporuna harcayan birilerine kulak verilirse bunun üstesinden gelmek çok da zor değil. 


Batı ülkelerinin 1940'lı yıllarda engellilerini rehabilite etmek için başlattığı engelli sporu bugün dünyada çok farklı yerlere geldi. 
Türkiye'de 1990'lı yıllarda başlayan engelli sporu ise bugün başarılarıyla tüm Avrupa'yı yakalamış durumdadır. 


Engellilerimiz spor yoluyla rehabilite oldu, sokağa çıkmayı öğrendi, özgüveni yerine geldi, evlendi, çocuk sahibi oldu, işe girdi, ekonomik düzenini kurdu; en önemlisi spordaki gibi hedefine kilitlenmeyi, hedefi için mücadele etmeyi öğrendi. Toplum, engelli sporcuların başarısıyla 


engellilere saygı duymayı öğrendi. 
Gelişmiş ülkeler birçok haklarını spor yolu ile aldı. Zira spor masum bir faaliyettir. 


Biz başarılarımızla engelli sporunda sponsorluk, engelli sporunun rehabilitasyon sistemine girmesi, performans sporunun daha 
profesyonel yapılması, vergiden 5100 
düşürülmesi vb bunun gibi birçok 


iyileştirmeleri hak ediyoruz. Sıra devletimizde ve yerel yönetimlerde. 


Kalkın ayağa topluma bakın, onların arasında bizi görmeye gayret edin ve tüm toplum ile eşit yaşayabilme düzenlemelerimizi yeniden yapın, geri kalanını biz üreterek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlarız, mücadele eder ve kazanırız. 


Var mısınız bu topu potaya birlikte atmaya? 


Beşiktaş AMK Marine 
Teknik Direktörü 


Tacettin Çipa 


“Rol Model 
Bir Takımız” 


Tekerlekli sandalye basketbolunun geçmiş dönemlerini göz önüne alırsak bugün gelmiş olduğu noktayı nasıl değerlendirirsiniz? 


Ülkemiz, Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa'nın en hızlı gelişen ülkesi durumunda. Türkiye'de engelli sporları Avrupa'dan çok sonra başlamasına rağmen özellikle lokomotif branş olan tekerlekli sandalye basketbolundaki istikrarlı gelişme ve devamlılık alınan başarılarla pekişmiştir. 
Geçtiğimiz yıl milli takımlar bazında, gençler ve büyük erkekler kategorilerinde alınan Avrupa şampiyonluklarıyla artık zirveye çıkan sporcularımız, ülkemizin gururu olmuştur. 


Son dönemde elde edilen başarıların devam etmesi için sizce ne gibi politikalar üretilmeli? 


Devletimizin desteği çok önemli. Belki sponsorlara vergi avantajı gibi özendirici teşvikler verilebilir. Belediyelerimizin de bu konuda destekleri önem teşkil ediyor. 
Var olan engelli merkezleri ve tesisleri ile kulüplerimizin yanında olmaları çok önemli. Kaynak, destek ve bilginin aynı potada buluşmasıyla ülkemiz, paralimpik oyunlarında rekor madalyalar kazanabilir. Tekerlekli sandalye basketbolunda dünya ve paralimpik oyunlar şampiyonluklarına ulaşılabilir. 


Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte çalışmanın önemi nedir? Ne gibi avantajları var? 

Beşiktaş 
RMK 
Marine takımının antrenörü olmak, 


engel sporlarına ilk desteği veren kulübümüzün misyonu ve sorumluluğunu da taşımayı gerektiriyor. 
Spor yapmak isteyen gençlerimizi bünyemize katabilmek, hayatlarına dokunabilmek için rol model bir takım bilinciyle hareket etmeye çalışıyoruz. 
Kulübümüzün maddi katkısı ve taraftar desteği yanında, son beş senedir Koç Holding'in sponsor desteğinin yanımızda olması bizim en büyük avantajımız. 


Bir dönem TS Basketbol A Milli Takımı'nı da yönettiniz. Tekerlekli sandalye basketbolunun Türkiye'deki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Özellikle altyapı konusundaki çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz? 

U22 Milli takımımızın aldığı son Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği, bir sonraki jenerasyonun hazırlanması ve başarıların sürekliliği için çok önemliydi. 
Şampiyon olmak için yola çıkarttığımız gençlerimizin başarısı bizleri gururlandırdığı kadar, geleceğe umutla bakmamızı sağladı. Çok iyi olan A Milli Takım jenerasyonumuz bizleri sevindirmeye devam ederken, inanıyorum ki yeni yetişen genç oyuncularımızın, performanslarıyla sürekli başarının ve devamlılığın sağlanmasında çok büyük katkıları 


i olacaktır. 
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PESELESİ la bi idi 


BJK RMK MARİNE Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının Başarıları 


. 2011-2012 Sezonu Türkiye İkinciliği 


» 2003 - 2004 Sezonu Türkiye İkinciliği 

» 2004 - 2005 Sezonu Türkiye Şampiyonluğu 

» 2005 - 2006 Sezonu Türkiye Şampiyonluğu 

* 2006 -2007 Sezonu Türkiye İkinciliği 

» 2007 - 2008 Sezonu Türkiye Üçüncülüğü 

» 2008 - 2009 Sezonu Türkiye İkinciliği 

» 2008 - 2009 Sezonu Andre Vergauwen Kupası Üçüncülüğü (İspanya) 

» 2009 -2010 Sezonu Andre Vergauwen Kupası İkinciliği (İspanya) 

» 2009 -2010 Sezonu Türkiye 


Dördüncülüğü 


» 2010-2011 Sezonu Andre Vergauwen Kupası Şampiyonluğu (İstanbul) 

. 2010-2011 Sezonu Türkiye İkinciliği 

: 2011 - 2012 Sezonu Willi 


Brikmann Kupası Şampiyonluğu 


(İtalya) 
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. 2012 - 2013 Sezonu Türkiye İkindiliği 

. 2012-2013 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Dördüncülüğü (İspanya) 

» 2013-2014 Sezonu Andre Vergauwen Kupası İkinciliği (İspanya) 

. 2013 - 2014 Sezonu Türkiye İkindiliği 

» 2014 - 2015 Sezonu Andre Vergauwen Kupası Beşinciliği (İspanya) 

. 2014 - 2015 Sezonu Türkiye İkindiliği 

. 2015 - 2016 Sezonu Türkiye Şampiyonluğu 

» 2016-2017 Sezonu Federasyon Kupası Şampiyonu 

. 2016-2017 Sezonu Türkiye Şampiyonluğu 


» 2017 - 2018 Sezonu 


Federasyon Kupası Şampiyonu 


levent Çifter 


BJK Genel Koordinatörü 


eşiktaş Bedensel Engelliler Spor 

Şubemizin kuruluşundan beri yanlarındayım, bu nedenle beni bir ağabey olarak görürler. Benim için de onlar her zaman özeldir. Her türlü makamlara saygılı davranan bu ekiple ben her zaman gurur duydum. Gerek verdiğimiz görevleri yerine getirmede gerek kulübümüzün markasını onurla taşımaları, başarıdan başarıya gitmeleri bizi çok memnun etmektedir. Başkanımızın felsefesini biz 
de tercih ederek, takımımız yüzde 100 


yerli oyuncularla mücadele vermektedir. 
Türkiye'de ve Avrupa'da alınan zaferler 

daha büyük anlam taşımaktadır. Bir basketbol oyuncusu, bir futbolcu neyse 


bizim için de tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu aynıdır. Ülkemizin de en başarılı olduğu oyuncularımız rehabilitasyon oyuncusu değil, gerçek bir performans sporcusudur. Ülkemiz için de 


bir model olan Bedensel Engelliler Spor Şubelerinin tüm profesyonel kulüplerde de olması gerektiğine inanıyorum. 
Ekibimle gurur duyarken, KOÇ grubuna 


da desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür 


ediyorum. 


Erdal Karacan 


BK Yönetim Kurulu Üyesi Amatör Şubeler Sorumlusu 


ulübümüzün Bedensel Engelliler Spor 


Şubesi'nde göreve geldiğim günden beri Başkanımız Sayın Fikret Orman'ın verdiği özel imkânlarla ve KOÇ Grubu'nun destekleriyle çalışmalarımız sürdürmekteyiz. Herkes gibi ben de destek olmak için her zaman çırpındım ve bunun karşılığını fazlasıyla aldık. İyi bir ekip çalışmasını Genel Koordinatörümüz Sayın Levent Çifter ile beraber sağladık. Uyum 


pF 


içerisinde çalıştığımız bu ekibin başarıdan başarıya gitmesi bizim göğsümüzü kabartıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da BJK RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız bizim göğsüzümüzü kabartmaya devam edecek, bizler de emeğin hakkını gururlanarak almış olacağız. Teknik ekibe ve sporcularıma başarılar diliyorum. 2) 


Makaralı Yay Açık Sınıf 


avaklıderem Derneği'nin 

geleneksel olarak 

düzenlediği Kavaklıdere Söyleşileri'nin konuğu Dünya ve Paralimpik Oyunlar Şampiyonu Milli Okçu Gizem Girişmen'di. 


30 Kasım'da Cin Ali Müzesinde 
düzenlenen ve çok sayıda katılımcının ilgi gösterdiği söyleşide Gizem Girişmen konuklara paralimpik oyunlarla ilgili bilgi verdi. Spor hayatına başlama hikâyesini de dinleyenlere anlatan şampiyon sporcu, her engellinin mutlaka yapabileceği bir spor dalı 
olduğundan bahsetti. 2008 
yılında Pekin'de düzenlenen paralimpik oyunlarda kazanmış 


olduğu altın madalyanın kendisi için büyük önem taşıdığını ifade eden Girişmen, “Altın madalya 

kazanmak kuşkusuz çok önemli bir başarı. Madalya almış olmak 


mutluluk verici ama benim için en 


büyük madalya bir insanın hayatına dokunmaktır. Beni görüp ilham alan engellilerin günün birinde sporcu olarak madalya kazanmaları benim için daha büyük mutluluk kaynağıdır” diye konuştu. 


Konuşmasının ardından izleyicilerin sorularını cevaplayan 


Girişmen bol bol hatıra fotoğrafı 


çektirdi. © 
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1. Pozitif bir doping kontrol sonucu, bir sporcunun ceza alabilmesinin tek yoludur. 


(D) wv) 


EE Sadece Olimpiyat Oyunları, Paralimpik Oyunlar ve Dünya Şampiyonalarında müsabakalara katılan sporcular doping kontrolüne alınırlar. 


(D) 0) 
Eczaneden reçetesiz satın alınan bir besin destek ürününün, sporda kullanımına kesinlikle izin verilir. 
(D) 00) 


Bir besin destek ürününün kalite kontrol sürecinden geçmiş olduğunu biliyorsam, bu ürünün yasaklılar listesinde yer alan hiçbir yasaklı maddeyi içermediğinden emin olabilirim. 


| w) 
Dopin 5. İstersem, antrenörüm Doping Kontrol İstasyonu'nda hakkın d bana eşlik edebilir. 


(D) (0) 


KA ne kadar 6. Yasaklılar listesi ne sıklıkla güncellenir? 
bilgi sahibisiniz a 


b. Yılda bir kez c. Her Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesi d. Hiç güncelleştirilmez 


ZA Yasaklılar listesi müsabaka içi ve müsabaka dışında 


yasaklanmış maddeleri ve yöntemleri tanımlar. 
(D) Y) 


Sporda yasaklanmış maddelerin veya yöntemlerin saptanması için yapılan idrar analizi, gerekli ekipmana sahip herhangi bir laboratuar tarafından yapılabilir. 


(D) (Y) 


9. Yoğun programım nedeniyle dengeli beslenme konusunda zorlanmam halinde performansımı artırmak için ihtiyacım olan ek besinleri almak amacıyla besin destek ürünlerini kullanabilirim. 


(D) 00) 
10. Doping kontrolü için bana bildirim yapıldığında 


hemen Doping Kontrol İstasyonuna gitmem gerekiyor mu? 


a. Evet 


b. Hayır — Bir saatim var 


c. Hazır olduğum zaman gidebilirim 


Ouiz Cevap Anahtarı: www.limitsizspor.com'da d. Hayır — 24 saatim var 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Bankası 


80 yıldır adımızın verdiği sorumlulukla gece gündüz demeden 
bu vatan için, üreten Türkiye için çalışıyoruz, her zaman halkımızla olmaktan gurur duyuyoruz. 


Çünkü Halk ister, Halkbank yapar! 


5 
Pl 


HALKBANK 


halkbank.com.tr ! 0850 2220 400 Dialog | 


